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BAĞIŞ KAMPANYASI 


1 KASIM 1977 


Günlük gazeteyi destekleyelim ! 


"Dergimiz devrimci fikirleri halkımıza ulaştırmak, devrimci mücadeleye hizmet etmek için çıkıyor. Bu amaca ulaşabilmek için bütün okuyucularımızın desteğine ihtiyacımız var... Hakim sınıfların halkı savunan devrimci bir sese tahammülleri yok. Ama şu - rası bir gerçektir ki, halkın fedakarlığı sonsuzdur. Halk kendi dergisini yaşatacaktır . 
Biz sadece bunu güveniyoruz ve bir daha inançla tekrar ediyoruz: Emperyalizm ve faşizm halkın sesini susturamaz!"(HALKINSE Sİ, sayı 4) 


Dergimiz iki buçuk yıl önce yayinına başladığında böyle diyordu, Aradan geçen zaman sözlerimizi doğruladı. o HALKIN 


SESİ, kitlelerden aldığı güçle bütün zorlukların üstesinden geldi. Yazıişleri müdürleri - miz tutuklandı, dergilerimiz toplandı ve dagıtımı engellenmeye çalışıldı. Bütün baskıları kitlelerle beraber göğüsledik. Rüşvetçileri, zalimleri halktan aldığımız güçle kulakların- dan tutup günışığına çıkardık. Dergimizin satışını artırmak için açtığımız kampanyaları emekçiler candan destekledi: 133.sayımızı yayınladığımız bugün, halkımıza iki buçuk yıldır düzenli seslenmenin mutluluğu içindeyiz. 

Devrimciler şimdi yeni bir görevle karşı karşıyadır: Günlük gazete! Artıkkitlelere haftada bir değil, her gün seslenmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Kitleler devrimci fikirleri öğrenmek ve mücadele etmek istiyor. Gazetemiz emekçilerin bu ihtiyacına cevap verecektir. 

Günlük gazete çıkarmanın güçlüğünü biliyoruz. Karşımızda duran en önemli zorluklardan biri, günlük gazetenin büyük maddi imkanları gerektirmesidir. Makina ve araçların sağlanması, gazetenin kurulması ve diğer masraflar milyonlarca lirayı bulmaktadır. Şimdi bir BAĞIŞ KAMPANYASI başlatı- 


yor ve bütün yurtta mali seferberliğe girişi — yoruz. Bütün güçlükleri kitlelerin fedakarlığına ve yaratıcılığına güvenerek aşacağız. Bu güne kadar Halkın Sesi'ni yaşatan, ona kan ve can veren emekçi halk, biricik güç kaynagımızdır. 


Bağış kampanyası sadece para topla - maktan ibaret değildir. Kampanya, kitle hareketi olmalıdır. Bunu sağlamak, kampanya- nın amacını kitlelere kavratmakla mümkün - dür. Gazeteyi niçin çıkardığımızı,onun diğer gazetelerden farkını halka anlatmalıyız. Emekçiler yepyeni ve devrimci bir gazeteye kavuşacaklarına inanmalıdır. Onlar bir işin doğruluğuna ve haklılığına inandılar mı yapmayacakları hiç bir fedakarlık yoktur. Gazetenin kendi ihtiyaçlarına cevap vereceğini kavrayankitleler büyük bir coşkunlukla harekete geçer. Daha şimdiden günlük gazete, duyulduğu her yerde sevinçle karşılanmıştır. Bazı yerlerde arkadaşlar inşaatlarda çalışarak, yevmiyelerini günlük gazeteye bağışlayacakla rını bildiriyorlar. Yine bir köylü kız arkadaşımız, bağışlayacak hiç bir şeyi olmadığı için yıllardır/uzattığı saçlarını keserek gazeteye bağışlamıştır. Bunlar, emekçi halkın gazetemizi desteklemeye nasıl hazır olduğunu gösteren sadece birkaç örnektir.. Bağış toplarken yapacağımız propaganda gazetenin tanıtılmasına da hizmet edecektir. 


Bağış kampanyasına en yakın çevremizden başlamamız doğaldır. Ama hiç bir zaman dar bir çevre içine kapanıpkalmamalı, kahvelere, otobüslere; trenlere, kitlelerin bulunduğu her yere gitmeliyiz. Halkı fedakarlığa çağırmalıyız. Emekçilerin gönüllü olarak verecekleri üç, beş kuruşlar çok degerlidir. Çoluk çocuğunun nafakasından kes - tiği paralarla gazeteye omuz veren halk , onu kendi eseri olarak görür ve sahip çıkar. 


Bugün bağış yapan kitleler, yarın gazetemi— zin yazarları, muhabirleri, devrimin . yiğit savaşçıları olur. Ayrıca Türkiye'nindört bir yanından kuruş kuruş toplanan bağışlar birleşti mi, milyonları bulur. Herkesin bu aşta bir parça tuzu olmalıdır. Gazetenin mayası ne kadar sağlamsa, izleyeceği çizgi o kadar sağlam olur. Şimdi bu mayayı emekçi kitlelerin hünerli elleriyle yoğurmalıyız. 

Devrimciler bulundukları yerlerde kampanyaya önderlik etmelidir. Yaratıcı ve girişken olmalı, bağış toplamak için planlar yapmalıyız. Daima herkesin az veya çok bir şeyler yapabileceği inancıyla hareket etmeli— yiz. Halktan bağış isterken çekinmeye, utanmaya yer yoktur. Çünkü halk için çalışıyoruz. Kitlelere karşı ne kadar soğuk ve ilgigiz davranırsak, onlar bizden o kadar uzaklaşır. Ama kitlelere, giriştiğimizişi bütün açıklığıyla anlattığımızda, onlar bizi kararlılıkla destekleyecektir. 

Kampanyayı başlattığımız bugün, paha — lılık ve işsizlik halkımızı kasıp kavuruyor MC hükümeti emekçileri yoksulluk ve sefalete itti. Halkımızı bağışta bulunmaya çağırırken, bütün bunların bilincindeyiz. İşte bunun için devrimci bir gazeteye ihtiyaç vardır. Kitlelerin öfkesini daha gür bir şekilde duyurmak, onların sömürü ve zulme karşı mücadelelerine ışık tutmak için günlük gazete ge reklidir. Özellikle MC hükümetinin belini en 

üğü bulunmaya çağırıyoruz. Revizyonistlerin 45 günde o bin liraya mahkum ettiği MESS grevcilerini; yerin yedi kat altında ter döken maden işçilerini; Pazarcık'ın, Çukurova'nın, Söke'nin cefakar köylülerini, analarını, bacılarını, gelinlik kızlarını; öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği için mücadele veren gençliğimizi ; iki milliyetten bütün halkımızı günlük gazeteyi desteklemeye çağırıyoruz! 


HALKIN SESİ 
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GÖRDES'TE HALK SEFERBER OLUNCA FAŞİSTLER ÇAREYİ KAÇMAKTA BULDU 


22 Ekim günü bir devrimcinin düğününde faşistler halka saldırdı ve iki devrimciyi bı - 
çakladılar, Polisin de katıldığı saldırıyı püskürten Gördes halkı faşistleri kovalamaya baş - ladı. Çevre köylerden de gelen çok sayıda kişinin katılmasıyla halk kalabalık gruplar halinde sloganlar atarak ve marşlar söyleyerek faşistleri protesto etti. Komandolar cephanelik olarak kullandıkları Halıspor lokaline sığındılar. Buradan ancak polisin yardımıyla kaçabildiler. 

Gece Manisa ve Akhisar'dan gelen çok sayıda polis ve jandarma birçok yurtseverin evine baskınlar düzenledi ve 25 devrimciyi gözaltına aldı. Dışardan gelen bu polisler devrimcilere işkence yaparak düzmece ifadeler imzalamaya zorladılar. Gördes Karakolu Ali Bilgiç işkenceleri perde arkasından yönetti, Devrimciler, işkencecilerden, Gördes'te görevli Cemil ve dışardan gelen 353 yaka numaralı Ata isimli polisleri tespit ettiler, 

Devrimciler karakolda örnek bir direniş gösterdiler. Halk da devrimcilere sahip çıkarak gruplar halinde karakolun çevresinde bekledi, serbest bırakılmaları için mücadele etti. 
Emniyet öarkadaşmız dışında diğer devrimcileri pazar gecesi serbest bırakmak zorunda kaldı. 


ERZİNCAN'IN ULALAR KÖYÜNE 


JANDARMA BASKINI 


Başçavuş Kürt köylülerini 
“Dersim'i hatırlayın” diye tehdit etti ERZİNCAN'DAN NİYAZİ AĞAÇ 


10 Ekim günü jandarma Erzincan'ın Ulalar köyünü bastı. Köyü kordon altına alan jandarma, arama yapmak baha nesiyle halka yapmadık zulüm bırakmadı. Köylüleri dipçikledi, kışlık yiyeceklerini ve ev eşyalarını tahrip etti. Ka- 


dınlara küfür etti. 


Bu olayda oportünistler jandar maya köye saldırma fırsatını verdiler. 9 Ekim akşamı köyümüze yakın Hozonsu köyüne afiş asmaya giden H. Birliği oportünistleri kendilerinden şüphelenerek kim olduklarını soran köylülete ateş açtılar. 
Bu olayı fırsat bilen jandarma da ertesi sabah erken saatlerde köyü bastı, Köye gelen jandarma, evleri birer birer aramaya başladı. Evi aranan bir köylünün ambara koydugu kışlık yiyecekleri, unu ,bulguru, yerlere boşaltılarak çiğnendi, yenmeyecek hale getirildi. Başka bir köylünün evindeki büfe, sandık, bavul gibi eşyalar tahrip edildi. Bir başka evde yağ, peynir, yoğurt gibi yiyecekler yerlere döküldü. Evde bulunan iki deri çökelek bizzat jandarma çavuşu tarafından parça parça edilerek yenmeyecek hale getirildi. İki gün devamlı cemseler do lusu jandarma köy meydanında bekleyerek halka gözdağı vermeye ça - lıştı. Jandarma başçavuşu köyün kahvesini basarak kahvedeki köylüleri dışarı çıkardı. Kahveyi kapattıktan sonra kahveciyi tehdit ederek köydeki devrimcilerin adlarını söylemeye zorladı. 

İkinci gün köy meydanında bulunan köylülere jandarma başçavuşu "Siz Dersim'i iyi hatırlarsınız. Ona göre davranın yoksa sonunuz gelir" gibi tehditler savurdu. Jandarma geceleri arabaların farlarını yakarak evlerin damlarına ışık verip köylünün uyumasını bile engelleme- ye çalıştı. Akşam yaşlı bir köylü evine giderken cemseye alınarak sorguya çekildi: Başçavuş "'Sen bu Kürt komünistlerin dedesi misin?" 
diyerek köylüyü dipçikletti ve öl - dürmekle tehdit etti. 

Ulalar köyüne yapılan bu baskın ilk değildir. Köyümüz alevilerin çoğunlukta olduğu, faşist partilere bir tek oyun bile çıkmadığı bir köy olduğu için faşistlerin baskılarıyla karşılaşmıştır. 

Yıkılsın Milli Bağımsızlığın ve 
Halkın Düşmanı MC! 
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komiseri 


Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi profesörlerinden Burhan Cahit Ünal'ın ve Rauf Nasuhoğlu'nun odaları, fakülteyi işgal altın- 


İKİ P N > k dolar tarafından bombaland a tutan komandolar tarafından bombalandı, 

ODASINA Profesör Burhan Cahit Ünal'ın . elleri ve 

BOMBA AT TILAR yüzü yandı. Bu saldırı öğrenciler ve öğre- 


tim üyeleri tarafından şiddetle protesto edildi. 


İKİ DEVRİMCİYİ DAHA ÖLDÜRDÜLER 


İstanbul Işık Yüksek Okulu öğrencisi Ayhan Gökdemir ise komandolar tarafından falçatayla vurularak yaralandı, Okulun işçi ve öğrencileri tarafından hastaneye kaldırılmak istenen Ayhan Gökdemir yolda öldü. 

Öte yandan Divriği Kültür Derneği'nin basına yaptığı açıklamada şöyle deniyor: "Türkiye halkı üzerindeki faşist baskı ve saldırıların bir parçası olarak derneğimiz üyelerine de saldırılar olmaktadır. Bir üyemizin evi kurşunlanmıştır. Gene derneğimiz üyelerinden Bahattin Aslandoğan ve Mehmet İbiş Ankara Öveçler Halkla Dayanışma Derneğinde faşistlerin sal dırısına uğradılar. Faşistler 16, 10.1977 günü derneği makinalı tüfeklerle tarayarak Bahattin Aslandoğan'ı öldürdüler. Biz Divriği Kültür Derneği olarak bu faşist saldırıları protesto ediyoruz." r 

Faşistlerin bu saldırıları, bütün halkın MHP'ye ve MC'ye duyduğu nefreti arttırmaktadır. 


DANIŞTAY, ÇİTOS-İŞ GREVİNİN ERTELENMESİ KARARINI DURDURDU 


MHP'LİLER 


ÇİTOS-İŞ Sendikasının Adana Çimento Fabrikasında başlattığı grev Bakanlar Kurulu kararı ile durdurulmuştu. Sendikanın bu karara 


karşı Danıştay'da açlığı dava, sendika lehine sonuçlandı. Danıştay Daireler Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun grevin durdurulması için ile -+ 


bildirdi, Yapılan görüşmeler sonunda sendika patrona bir süre tanı - dı, Çimento fabrikası işçileri, patronun bu süre içinde taleplerini ka bul etmemesi halinde derhal greve başlayacaklarını bildiriyorlar. 
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ABİDİNPASA LİSESİNDE 
VELİLER 
FAŞİST BASKILARI 


PROTESTO EDİYOR 


Ankara Abidinpaşa Lisesi öğrenci velileri basına yaptıkları açıkla - mada şöyle demektedirler; 

"İki yıldan beri Abidinpaşa Lise si Ankara'da en çok olay çıkan, huzursuzluğun kol gezdiği bir lise olarak gösterilmeye çalışılmıştır. 

"Biz öğrenci velileri olarak olayların nedenlerini, kaynaklandığı yerleri ve kişileri olanaklarımız ölçüsünde titizlikle inceledik, Şu kanıya vardık ki, lisedeki huzursuzluğun kay nağı öğrenciler olmayıp okul yöneti - cileri ve özellikle okul müdürü Muzaf fer Özaydın'dır. Okul müdürü, dışarı 

dan gelen faşist komandolar ve polis le açık işbirliği halindedir, 

"Okul müdürü öğrenci velilerini tehdit ederek öğrencilerin tasdikna - melerini almaya zorlamaktadır, Öğ - rencileri sudan nedenlerle disipline sevketmektedir. Gece lisesi sırf dev rimciler çoğunlukta olduğu için mü - dür tarafından kapatılmıştır. Öğren - cilikle alakası olmayan faşist koman dolar okulda barındırılmaktadırlar. 
Müdür okulun bir odasını işkenceha - ne haline getirerek devrimci öğren - cilere işkence yaptırtmaktadır, Okul içindeki polisler kız tuvaletlerine ka dar girerek kız öğrencilere elle sarkıntılık etmektedirler. 


"Okul müdürü ve polisler bu okul da kaldıkları sürece daha vahim ve telafisi imkansız olaylar çıkacaktır, "Faşist müdür Muzaffer Özaydın islifa etmelidir." 


MALKIN PİS mm el a iş 
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MHP'li faşistler Rusya'ya teslimiyet bayrağını çekmiş gidiyorlar. Artık MHP'li yayın organlarında sosyal-emperyalistlere düzülen övgülere rastlamak 

MC olağanlaştı. Dahada önemlisi MHP'li bakanların ülke- 


mizin kapılarını Yeni Çarlara açmaya pek hevesli gö 


NEREDEYSE "iz. 
MHP'li Ticaret Bakanı Agah Oktay Güner, dü- 


zenlediği bir basın toplantısında "Sovyetler Birliği'y- 


KAPILARI le ticaretimizi daha da geliştirmek niyetinde olduk- 


larını" açıkladı. MHP'li bakan üstüne basa basa bir 


> de şunu belirtti: Türkiye özellikle Rusya ve diğer SOKECEK revizyonist ülkelerle ilişkilerini geliştirmeliymiş . 


Sosyal-emperyalistlerin Türkiye ekonomisine sade - 


ce Seydişehir'le verdiği zarar da mı bunların gözünü açmıyor? 
başımıza dahâ çok Seydişehir gibi belalar geleceğini düşünmüyorlar mı? 
Hepsinden önemlisi Yeni Çarların böyle ilişkilerle adım adım ülkemizi ele geçirmeye çalıştıklarını göremiyorlar mı? Aslında her şey ortada, Oo Fakat MC öyle bir tecrit içinde ki Yeni Çarlardan başka "dost" bulamıyor. MC' nin bakanlarının "ilişkileri geliştirme" .vaadleri sosyal- emperyalistlerin ve revizyonistlerin MC'nin yıkılmasından niçin korktuklarını da bir kere da- 


ha gösteriyor. — 


msızlığın düşmanı 


GÜN SAZAK 
TEKEL FABRİKALARINA 
KOMANDO -> 

DOLDURUYOR 


> MHP'li müdür Mustafa Çalıkoğlu 450 işçinin çalıştığı Gaziantep Tekel İçki Fabrikasına faşist komandoları doldurarak işçiler üzerinde baskı yapmaktadır. Son olarak Kilis Şarap Fabrikasından 12 
işçiyi işten atmıştır. İştenatılanlar arasında bulunan Tek Gıda-İş sendikası Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Berk basına yaptığı açıklamada şunları belirtiyor: 

"Fabrika müdürünün ilişki için de olduğu parti tarafından verilen listeyi uyguladığı açıkça görülmektedir. Faşist müdür fabrikaya 40 
tane faşist işgalciyi işçi olarak almıştır. Fabrikaya yeni alınan işgalcilerin işçilikle hiç bir ilgisi yoktur. İşlemleri yapılmamıştır.Fa şist müdür MHP tarafından eline verilen emirleri uygulamaktadır. 
Bunlar her gittikleri yerde huzursuzluk yaratmakta ve başı boş olarak dolaşıp fabrika içinde baskı ve terör havası estirmektedirler. 
Geceleri fabrika içersine panzerlerle giren toplum polisi fabrikayı işgal altında tutarak işçilere gözdə gı vermeye çalışmaktadır. Fabrika müdürü Mustafa Çalıkoğlu ve işgalciler fabrika içinde silahla dolaşmaktadırlar." 

Tekel işçileri bu faşist baskıları protesto etmek için yemek boykotu başlatmışlardır. Boykot Tekel Başmüdürlüğü'ndeki işçilerin de katılmasıyla sürmektedir. Tekelde- ki faşist işgale karşı yürütülen mücadeleyi desteklemek için Tek Gıda-İş'e bağlı fırın işçileri de direnişe geçmişlerdir. 

Tekel işçileri "Fabrikada tek bir faşist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diyorlar. 


Bu gidişle 


t 


i | | 


ADANA E Adanalı proleter devrimciler der - gimizi satarken uğradıkları baskıları şöyle anlatıyorlar: "Mehmet Balon, Fehim Şenlik, İbrahim Özal, Mehmet Emin Özturgay adlı arkadaşları - mıza saldıran toplum polisleri onları polis ara - basında kıyasıya dövdüler, Emniyette de toplum polisleri ve siyasi polisler arkadaşlarımızı iki saat süreyle dövdüler, Mehmet Balor arkadaşın üzerinden iki devrimci marşın sözleri çıktığı için özellikle onu daha fazla dövdüler; 1. Şubeden iki müdür de bu işkencelere katıldı, in Sini ca arkadaşları çeşitli karakollara dağıttılar, Sa - baha kadar tuvalete gitmelerine izin vermedikleri gibi, onlara yemek ve su da vermediler, Ertesi gün tekrar emniyete getirilen arkadaşlarımı - za Başkomiser Ünver, düzmece ifadeleri zorla imzalattırmaya çalıştı. Bu arada Mehmet Balon’ un evini de kanunsuz olarak aradılar, Arkadaş - larımız savcılığa götürüldüklerinde, savcı yüz - lerini bile görmeden serbest bıraktı. " 


AZA LA Aİ Karaköy'de polis, elinde Halkın Sesi dergileri olan bir devrimciyi gözaltına ala - rak işkence yaptı, Arkadaşımız olayı şöyle anla- 


> K tiyor: "18 Ekim günü Halkın Sesi satmak için Kağe 5 raköy iskelesine gittim, Elimde içinde 150 kadar H TTET kişi önümü keserek beni zorla bir polis arabası-A W DERGIMIZIN na koydular ve hemen yumruklamaya başladılar. 
satıyorsun, bu gazete yasak’ dediler ve dövmeye SATIŞINI başladılar. İçlerinde iri yarı, şişman, o parkalı, NGELLEMEYE düler, Orada da resmi elbisesinin üstüne kahverengi bir pardüsü giymiş olan, esmer, bıyıklı. 

y> 


po š çımdan tutup sırtımı yumruklamaya başladı. Ora dan götürüldüğüm 1, Şubede ve ikinci şubede de 


ASKERİ MAHKEMELERİN 
BASINI YARGILAMASI MESELESİ 


ANAYASA MAHKEMESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ 


Askeri Mahkemeler bir süredir 12 Mart faşist diktatörlüğünün 

Askeri Ceza Kanununa eklediği li//D maddesine dayanarak basını yargılamakta, çeşitli dergilerin yazıişleri müdürlerini ve yazarları tutuklamaktaydı, Askeri Mahkemelerin bu uygulamalarına karşı tepkiler giderek artmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesinde yargılanan gazeteci Turhan Dilliğil'in davasında mahkeme heyeti, 

I/D maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasının incelenmesi için dosyayı Anayasa Mahkemesine göndermiştir. Mahkeme kararında 

Türk Ceza Kanununun 159'uncu maddesinin 'askeri suç' haline getirilmesinin Anayasa'nın 138; maddesinin özüne aykırı olduğunu belirtmiştir. Kararda bu uygulamanın Anayasa'nın eşitlik ilkesine 

de aykırı olduğu söylenmekte ve şöyle denilmektedir; 


"... hedef alınan mercileri değişik olan aynı mahiyetteki suçu 

işleyen şahıslardan bir kısmının umumi adliye mahkemelerinde yargılanması, sadece devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tezyif edenlerin ise askeri mahkemelerde yargılanmalarının Anayasa'nın 'eşitlik' ilkesine aykırı bulunduğu kanaatine varılmakla sanığın bu husustaki Anayasaya aykırılık iddiası da mahkemece tiddi görülmüştür." 
(27 Ekim 1977 tarihli karardan) 


Öte yandan Askeri Yargıtay üyesi Hava Hakim Albay Hakkı Erkan, 
27 Ekim 1977 tarihli Milliyet gazetesinde çıkan bir yazısında Askeri 


Mahkemelerin basını yargılamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtiyor ve şöyle diyor: 

",.. askeri hizmetin özelliği ya da disiplin anlayışı ile yakın ve uzaktan hiç bir ilgisi olmayan devletin 

silahlı kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçu... 

sivil kişilerin askeri mahkemelerde yargılanma amacına ters düşmektedir. 


"Sonuç olarak asker olmayan kişilerin, devletin askeri kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif suçlarından dolayı askeri mahkemelerde vargılanmalarını öngören yasanın hükümlerinin. Anayasa'nın ruhuna aykırı 

olduğu hususunda ciddi nedenler vardır." 


dergi olan bir paket vardı, Otobüs durağında üç 


Zorla elimdeki paketi açarak 'niye bu (o gazeteyi 


kaytan bıyıklı birisi bu saldırının başını çekiyordu. Daha sonra beni Karaköy Karakoluna götür - 


kısa boylu, Kayserili olduğunu söyleyen birisi sa 


polis baskı yapmaya devam etti, Gerek ikinci şu bede gerekse Karaköy Karakolunda, bazı polisler bize yapılan işkencelere karşı çıkarak, dergi sat manın bir suç olmadığını söylüyorlardı, Basın sav cısı da ifademizi bile almadan bizi serbest bırak tı. Bütün bunlar polisin ne kadar haksız olduğu - nu gösteriyor. Biz dergimizi satmaya devam e - deceğiz." 


DİYARBAKIR Diyarbakırlı devrimciler ise 


bu baskıları şöyle anlatıyorlar: 

"126, sayıyı satarken polisler tarafından çevrildik. Derginin yasak olduğunu söyleyerek bir arkadaşımızı gözaltına aldılar, Pclisler arkadaşımızı 'Sizin hakkınız dayaktır, işkencedir! diye tehdit ettiler, 

"130, sayının satışı sıvasında |. Şube polis - leri bizi sardılar, Önce derginin kanunsuz oldu - ğunu söylediler. Tutturamayınca 'Hani sizin bayilik kağıdınız' gibi saçma sorular sordular, Bu sırada halkın etrafımızda toplanmasıyla korkuya düşüp, bir arkadaşımızın kimliğini alıp alelace - le gittiler, Arkadaş daha sonra kimliğini ve po — lislerin el koyduğu dergileri de alabilmek o için emniyete gittiğinde, polislerin saldırısınauğradı Daha sonra arkadaşımız Savcılık tarafından ser best bırakıldığı halde tekrar 1, Şubeye götürdü - ler,” 


SAYFA: 3 
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WE 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be daf 


Geneliğin mücadelesi v ve önündeki görevler: (3) 


Bugün gençliğin önündeki kavrayacağı görev "Öğrenim özgürlüğü. can güver liği" mücadelesini ilerletmektir. Bu mücadelenin başarıya ulaştırılması ne demektir? Bu. bir çok öğretim kurumların da devam etmekte olan faşist © işgallerin öğrenci gençliğin gücüyle sona erdirilme si, üniversitelerdeki polis ve jandarma baskısının kaldırılması demektir. Bu, ce - binde öğrenci kimliği olan herkesin ölmek ya da yaralanmak korkusu olmadan okul - lara gidebilmesi ve öğrenim görebilmesi demektir, Bu. öğretim kurumlarında demokratik ve özgür bir ortamın hakim kilınması demektir. Bu, gençlerin sokak ortalarında faşist saldırganlar tarafından kurşunlanmasına artık bir son verilmesi demektir, 

Gençlik. bu mücadelede başarıya ulaşabilmek için ne vapmalıdır? Bu mücadelenin başarıva ulaştırılması için sıraxla ele alınması gereken görevler nelerdir? 


1. GENÇLİK, DOĞRU BİR 
ÖNDERLİĞE VE SAĞLAM BİR ÖRGÜTE 
SAHİP OLMALIDIR 


Bugüne kadar yaşanan deneyler şunu tekrar tekrar göstermiştir: Gençlik. doğ- 


ru bir önderliğe, kendisine doğru volu . 


gösteren bir örgüte sahip olduğu zaman ilerlemiş. başarılı bir şekilde mücadele etmiş, kitleler halinde seferber olmuştur Ama, ne zaman ki, oportünizm gençliğin mücadelesini peşine takmıştır. o zaman 


mücadele de gerilemiş. zaafa uğramış. 
gençlik kitleleri pasifleşmiştir. 
Bu yüzdendir ki, gençliğin bugünkü 


durumdan kurtulması, "Öğrenim-özgürlü gü, can güvenliği" mücadelesinin ilerle - mesi için ele alınacak ilk görev gençliğin, doğru bir önderliğe ve sağlam bir örgüte kavuşturulmasıdır. 

Bu gençlik örgütü. doğru siyasetleri cesaretle ortaya koymalı, geniş gençlik kitlelerine seslenmeli ve gençliği "Öğrenim özğürlüğü, can güvenliği" mücadelesine seferber etmelidir. 

Bu gençlik örgütü, dar guruplar içine kapanıp kalmamalı, aktif bir ileri gurubu etrafında toplayıp geniş kitleyi ihmal etmemeli, geniş gençlik kitlelerini bağrında toplamak için mücadele etmeli - dir, 

Bu gençlik örgütü, sınırları belirsiz, gevşek bir örgüt olmamalı, tam tersine okul okul örgütlenen, disiplinli bir örgüt olmalıdır. 

Bu gençlik örgütü, geniş bir inisyati 


SAYFA: 4 


Zahide Vİ 


' ve mücadelenin yeniden 


fe ve yaratıcılığa sahip olmalıgeçmiş ha- 


Oz me “e er nz on enini A m İV m 


¿alardan ders çıkararak iyi bir çalışma tarzı geliştirmeli, örgüt üyelerinin fikir lerini serbestçe ve gönül rahatlığı ile di- le getirebilecekleri bir ortam yaratmalı ve tabanda tam bir demokrasi uygulama - lıdır. 


2, MACERACILIĞIN ETKİSİ 
KIRILMALIDIR 


Maceracılık, bugüne kadar gençliğin mücadelesinin gerilemesine sebep olmuş ur. Maceracı akımlar, gençliğin bugün - kü dağınık ve pasifleşmiş durumunun baş sorumlusudur, Önümüzdeki dönemde ,gençliğin mücadelesinin vanlış bir eylem çizgisinden kurtarılması gençliğin pasif ve dağınık durumuna son verilmesi vükseltilmesi 


i 


1976 yılında iki süper devlete karşı bağımsızlık bayrağına kararlılıkla 


meli, tam tersine okullarda geniş kitleyi seferber eden bir eylem çizgisi izlenmelidir. 

"İki karşıt gurup çatışıyor" görünü - münü ortadan kaldırmak için haklı bir zeminde mücadele edilmeli, okumak ` istevenlerin okumasına engel olanların faşist saldırganlar olduğu bütün halka gösteril- . 
melidir. Haklı zemini korumak ve geniş kitlelerle birleşebilmek için, ancak sal - dırı olduğu zaman karşı koyma çizgisi izlenmelidir. 

Gençliği emrivakiler karşısında bırakan. mücadelede bir seyirci durumuna düşüren ve pasifleştiren provokasyon eylemleri ve düello mantığı mahkum edilmelidir. Bunun yerine en geniş kitlenin seferber edildiği ve saldırgana hakettiği 


sarılan DGB Karamürsel Bağımsızlık yürüyüşünde. 


için maceracılığın etkisinin kırılması zorunludur. Bunun gerçekleşmesi için,ge niş gençlik kitleleri içinde yoğun bir ideolojik ve -siyasi çalışma yapılarak mace - racı siyasetlerin gençliğe verdiği zarar - lar açıklanmalı, bu akımların teslimiyetçi yüzü teşhir edilmelidir. 


3. DOĞRU BİR EYLEM ÇİZGİSİ İZLENMELİDİR 


"Öğrenim özgürlüğü, Can güvenliği" 


mücadelesini başarıya ulaştırmanın şartı 


doğru bir eylem çizgisi izlemektir. 
Saldırılar karşısında boykot yaparak okulları faşistlere bırakan tutum terkeğil 


cevabı verdiği doğru bir çizgi hakim kılınmalıdır, 


Faşizme karşı ideolojik mücadeleyi ihmal eden. siyasi calışmayı baltalayan maceracı tutum reddedilmelidir. Saldır - ganları yenilgiye uğratmanın yolu, öğre ci kitlesi içinde yorulmak bilmez bir ideolojik ve siyasi seferberlik yürütmektir, Böyle yoğun bir çalışmayla ileri unsur - ların etrafında geniş bir kitle toplanmalı, ara güçler kazanılmalı, faşistlerin etkisi altındaki gençlerin kazanılması yada en azından tarafsız kalması için çalışılmalı, bir avuç katil azami ölçüde tecrit edilme li ve sonunda gençliğin çoşkun mücadelesiyle bu bir avuç saldırgan yenilgiye uğ - 


GÖREVLER 


” Revizyonizm, gençliğin mücadelesinin düş 


ratılmalı. kitlenin gücüyle öğretim kurum larında demokratik bir ortam gerçekleş tirilmelidir. 


4, DEVRİMCİ GENÇLİK İÇİNDE 
TEKKECİLİĞE SON: SÖZ SIRADAN ÖĞRENCİNİN! 

Devrimci gençlik içinde tekkeciliğin, bölünmenin, düşmanlığın körüklenmesi - nin son bulması gerekmektedir. Ancak sımsıkı birleşmiş bir gençlik, demokratik bir mücadele verebilir., Yoksa bölünmüş ve birbirinin kafasına sopa indiren genç - lerin mücadele de başarı kazanması im - kansızdır. Bunun için, acil olarak,reviz - yonistlerin, üçlü blokun ve maceracıla - rın gençlik içinde yarattıkları düşmanlı - ğa son verilmesi için çalışılmalıdır.Gençlik içinde devrimci kardeşlik hakim kılın malıdır. Tekkelerin bölücülüğü mahkum edilmelidir. Tekkeler arası savaşlar nef retle reddedilmelidir. 

Tekkelerin, maceracı akımların, gençlik kitlesi üzerinde yaratmaya çalıştıkları baskı havasına son verilmelidirYa pılacak eylemlere bizzat tabandaki öğren ci bilinçli olarak karar vermelidir. Bir - kaç kişinin. kapalı kapılar arkasında fiskos yaparak kitleden kopuk bir şekilde ok du bittiye getirerek dayattıkları eylemlere karşı çıkılmalıdır. Forumlarda sade - ce gurup temsilcilerinin konuşturulmasına karşı çıkılmalıdır. Söz tabandaki sır? 
dan öğrencinin olmalıdır. Forumlarda. top lantılarda herkes çıkıp fikrini açıkça söy leyebilmelidir. Bu noktada tekkelerinbas kıcı tutumlarına asla boyun eğilmemeli - dir. Yine gençlik kitlesi, kendi önderleri ni bilerek görerek, isteyerek seçmelidir Tabanda tam bir demokrasi hakim kılın - malıdır. Bunlar sağlanmadan, gençlik kit lelerinin, saldırgana karşı bilinçli ve gönüllü olarak yılmaz bir mücadele vermesini beklemek hayaldir. 


5, REVİZYONİZME KARŞI 
MÜCADELE 

Revizyonistler, gençliğin mücadelest nin gerilemesinden ve maceracı siyasetlerin yarattığı ortamdan yararlanarak gençliğin içinde güç toplamaya çalışmaktadırlar. Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir: revizyonizm. halkımızın iki baş düşmanından biri olan Sovyet sosyal-emperyalizminin ülkemizdeki beşinci kolu - dur. İGD adlı revizyonist örgüt, gençliğin mücadelesinin içine sızmaya, gençliğin 


mücadelesini Rusya'nın menfaatlerine a- 


“let etmeye çalışmaktadır. Gençlik içinde revizyonizme karşı mücadeleyi erteleyen, vrevizyonizmle ittifak yapılabileceğini ileri süren görüşler son derece o yanlıştır. 


manıdır. İGD, Rus uşağı besleme bir örgüttür. Bu yüzden, faşist saldırganlara karşı sürdürülen mücadele, revizyonist - lere karşı mücadele ile. birleştirilmeli, gençliğin içine sızmaya çalışan revizyo - nizm tecrit edilmelidir. 

Ancak, üçlü blok, revizyonizme karşı yanlış bir yol tutmaktadır. Onlar hem ideolojik, hem de siyasi olarak revizyo - nizmle uzlaştıkları halde, İGD'lilere karşı keskin bir tutum takındıklarını göstermek için zaman zaman sopaya başvurmak tadırlar. Bu da İGD revizyonistlerini güç lendirmekten başka bir sonuç vermemektedir. Revizyonizme karşı mücadele bugün özellikle ideolojik alanda yürütülme - li, revizyonist ideoloji geniş gençlik kit — leleri içinde teşhir edilmeli. revizvonist lerin Rus uşağı faaliyetleri geniş birkam panya ile açıklanmalı, gençliğin revizyonizme karşı bilincinin yükselmesi sağlan malıdır. Bırakalım, revizvonist fikirle - rin etkisi altındaki gençler de forumlar - da çıkıp konuşsunlar, Onların konuşması, bizim gençliğe vevizyonizmi anlatmamı - za ve somut olarak tanıtmamıza edecektir. 


6. BÜTÜN GENÇLİK BİRLEŞMELİ 
İKİ SÜPER DEVLETE KARSI 
MÜCADELE BAYRAKLARINI 
YÜKSELTMELİDİR 


Gençliğin mücadelesinin zafere ulaşması için bu mücadeleyi halkın mücadele sinin bir parçası olarak ele almalıyız. 
Gençliğin mücadelesini bütün halkın mü - cadelesinden tecrit eden ve üniversite dıvarları içine hapsetmeye çalışan tutum tamamen hatalıdır, 

Gençliğin bütünü anti-empervalisttir Çünkü Türkiye gençliğinin bütünü emperyalizmin baskısı altındaki bir halkın ev - latlarından oluşmaktadır.. Öyleyse , genç liğin içinde sınıf mücadelesi" gibi zırva - lıkları mahkum etmeli. bütün gençliği em EKER karşı e ee bayraklarının 

vö özgürlüğü can güv enliği" alemi Wi bütün halkın iki süpey devlete karşı yürüttüğü milli ba ğımsızlık mücadelesine tabi kılmalıyız. 

Gençlik. şimdiye kadar emperyalistler karşısında hiç boyun eğmedi. Bağım - sızlık bayraklarını yüksekte tuttu. Bugün de, geniş gençlik kitleleri avağa kalkacak, saldırganlava hakettiği cevabı verecek. 
“öğrenim özgürlüğü. can güvenliği" mücadelesini zafere ulaştıracak, iki süper devlete karşı yüce bağımsızlık bayrakla - rını dalgalandıracaktır. 

Gençlik kitlelerine inanmayanlar yıkılır. 


hizmet- 


İzmir Gültepe'de ve 
Ödemiş'in 
Bıçakçı köyünde 
“Üc Dünya Teorisi” 
toplantıları yapıldı 


23 Ekim günü Gültepe'de yapılan 
"Üç Dünya Teorisi" “konulu toplantıya mahalle halkından 150 kişi katıldı. Toplantı boyunca konuşmacılar revizyonistlerin ve oportünistlerin Üç Dünya Teori sine yönelttikleri saldırıları yere çaldılar. Toplantıda Üçlü Blok'tan dabir kişi vardı. Önce bağırıp çağırdı ve toplantıyı dağıtmaya çalıştı. Ama tecrit olunca 


toplantıyı terkedip kaçmak zorunda kal- 


dı. Toplantıda “Yeni Çarlarla İşbirliği Anlaşmasına Havır!" kampanyası o için imza toplandı. 

22 Ekim günü Bıçakcı kövünde yapılan toplantıya 50 köylü katıldı. Konuşma yı vapan devrimci Mao Zedung'un Üç Dünya Teorisini açıkladı ve oportünistlerin tezlerini mahkum etti. 

Toplantının sonunda Kıbrıs meselesi de tartışıldı. Köylüler Amerika'nın ve Rusya'nın baş düşmanlarımız olduğunu, Türkiye'nin Kıbrıs'tan çekilip. Yunanistan ve bütün Üçüncü Dünya Ülkeleriyle dost olması gerektiğini belirttiler. 
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Bütun ulkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin! 


Mahir Çavan'ın 
Oligarşi Teorisinin Eleştirisi 


Başkan Mao'nun iki vazısı 


Yurt Dışındaki 
“Özeleştiri” Çizgisini mahkum eden bir arkadaşın özeleştirisi 


Genel Dağıtım: TÜR DA 
Cağaloğlu Hamam sok. No: 4 - İSTANBUL 


11.MİLLİ KONGRE 
BELGELERİ 


e Hua Guo-feng, Siyasi Rapor 

è Yen Çien-ying, Parti Tüzügü üzerine rapor 

e ÇKP Tüzüğü 

e Deng Siao-ping, 1l. Kongre 
Kapanış Konuşması 


X 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


ISTEME ve GENEL DAĞITIM 
TUR-DA. Cağaloğlu Hamam sok no: 4 ISTANBUL 


20 lira 


a0 


“H 


P haii 


PUS 


b i 


Kamboçya Komünist Partisi Sekreteri Pol Pot yoldasın Pekin’ 


Kamboçya Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri ve Demokratik Kamboçya Hükümeti Başkanı- Pol 
Pot yoldaşın, Çin Halk Cumhuriyeti 


ni resmen ziyaret eden Kamboçya heyeti adına 28 Eylül 1977 tarihinde yaptığı konuşmayı sunuyoruz: 


Sevgili yoldaşlar, 

Biz, Kamboçya Komünist Partisi ve Demokratik Kamboçya Hükümeti heyeti. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetinin nazik, devrimci, kardeşçe davetine uyarak yüce ve şanlı Çin Halk Cumhuriyetinin büyük bâş - kenti Pekin'e oğlağı sonsuz bir sevinç duvmak - tayız. 

Kamboçya Komünist Partisi, Kamboçya halkı ve Demokratik Kamboçya Hükümeti adına. biz Kanboçya Komünist Partisi ve Demokratik Kamboçya Hükümeti heyeti, başında Başkan Hua Guo -feng'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesine, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetine ve kardeş Çin halkına derin devrimci kardeşlik selamlarımızıiletmek ve en sıcak devrimci dostluk duygularımızı ifade etmek isteriz. 

Heyetimiz, başkentiniz Pekin'e vardığımız an- dan itibaren içine girdiğimiz coşkun, sevinçli ve s+ cak ortamdan ve Başkan Hua Guo-feng yoldaş. Başkan Yardımcısı Deng Siao-ping yoldaş. Başkan Yar dımcısı Li Sien-nien yoldaş ve aynı zamanda sayısız Çinli silah arkadaşımız ve Çin halkı. tarafından bize gösterilen çok sıcak, çok içten, kardeşçe konukseverlikten dolayı özellikle büyük bir sevinç duy muştur. Bu, Çin Komünist Partisi ve Çin Hükümetinin heyetimiz aracılığıyla, Kamboçya Komünist Partisi, Kamboçya halkı ve Demokratik Kamboçya Hükümetine verdiği büyük bir onurdur. Yoldaşların bizi böylesine sıcak karşılamalarını, Partilerimiz, halklarımız ve hükümetlerimiz arasındaki büyük, sarsılmaz ve ölümsüz militan dayanışmanın ve devrimci dostluğun canlı bir kanıtı olarak değerlendiriyoruz, Heyetimiz, bunun için, en yürekten ve derin teşekkürlerini sunar. 

ÇKP Merkez Komitesi ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetinin Kamboçya Komünist Partisi ve Demokratik Kamboçya Hükümeti heyeti onuruna bu gece vermekte olduğu bu son derece güzel, sıcak ve samimi ziyafette Başkan Hua Guo-feng'in az önce yaptığı, sıcak ve derin devrimci kardeşlik duygularıyla dolu olan konuşma bizi yüreklendirmiştir ve 


devrimimiz ile halkımız için büyük bir (o destektir. 
Size yürekten teşekkür ederiz. 

Biz Kamboçya halkı, Başkan Mao Zedung'un 


parlak çizgisini izleyen ve Çin Komünist Partisi ile başında Başkan Hua Guo-feng'in Oo bulunduğu ÇKP Merkez Komitesinin önderliğindeki kardeş Çin halkının sosyalist devrim ve inşa yolunda harcadığı ça baları daima büyük bir dikkatle izledik. Başkan Mao Zedung'un ölümünden sonra ve ÇKP ile Çin halkının parti-düşmanı "dörtlü çete"yi yerle bir etmede büyük zafer kazandığı bir durumda, Başkan Hua Guo- feng'in yönetiminde ÇKP'nin |, Milli Kongresi toplandı. Kongre, bütün alanlardaki çalışmasını büyük bir başarıyla sonuçlandırdı ve Başkan Mao'nun yüce devrimci bayrağını yüksekte tuttu, 

Aynı zamanda Kongrenin, Başkan Mao'nun soylu dileği ve Çin Komünist Partisinin, ordusunun ve bütün halkın güçlü talebi uyarınca, Başkan Mao Zedung'un halefi olarak, soylu devrimci niteliklere sahip Başkan Hua Guo-feng'i ÇKP Merkez Komitesi Başkanlığı yüksek görevine seçmiş olduğunu görmekten de sevinç duymaktayız, Başkan Mao'nun kesin güvenine sahip olan Başkan Hua, onun değerli halefi ve Çin Partisinin,ordusunun ve 800 milyonluk Çin halkının tamamen güvendiği dirayetli önderdir Kendisini, bir kere daha sicak ve içten bir şekilde kutlarız. 

Özellikle, Çinli yoldaşların geçen yıl heralan- 


da kazandıkları büyük zaferleri, kardeş Çin Partisi, 


SAYFA: 6 


«ÜCÜNCÜ DÜNYANIN 
YERYÜZÜNDEKİ 
DURDURAMAYACAĞI GÜCLÜ 


ordusu ve halkiyla birlikte coşkuyla kutluyoruz. Çinli yoldaşlar, yüksek bir devrimci kahramanlık göste - rerek ve Başkan Mao'nun yüce kızıl bayrağını yükseğe kaldırarak, büyük öğretmen ve önder Başkan Mao'nun, Çu En-lay yoldaşın, Çu Teh yoldaşın ve diğer önder yoldaşların ölümünden duydukları derin acıyı bütün ulusun ve halkın muazzam gücüne dönüştürdüler. Büyük depremlerin, vahim kuraklık- 


ların, diğer ciddi doğal afetlerin ve başka büyük zor 


lukların üstesinden gelen ve hayranlık uyandıracak dev zaferler kazanan, işte bu güçtür. 


DÖRTLÜ ÇETE'NİN EZİLMESİNDEN 
SEVİNÇ DUYUYORUZ 


Başında Başkan Hua'nın bulunduğu Parti Merkez Komitesinin önderliğindeki Çin Partisi, ordusu ve bütün kardeş Çin halkının. mücadele (bayrağını yüksekte tutarsk, "dörtlü çete"'nin karanlık komplocu faaliyetlerini tamamen yerle bir etmiş olduğunu görmekten de çok memnunuz. Bu , büyük zafer, Çin'de mükemmel bir durum yaratmıştır. Başında dirayetli önder Başkan Hua'nın bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi önderliğinde bütün ulusunuz, bütün 


. halkınız ve bütün ordunuz, devrimci iyimserlikle do 


lu ve tek bir yürek gibi birleşmiş olarak, Başkan Mao'nun şanlı çizgisine bağlı kalıyo'ye sosyalist devrim ile sosyalist kuruluşun getirdiği görevleri gerçekleştirmek için çaba harcıyor, 

800 milyonluk kardeş Çin halkının bütün faal 
güçlerinin harekete geçirildiği bir durumda ve Başkan Hua ile ÇKP Merkez Komitesinin önderliğinde tarımda Daçax'dan öğrenme konusundaki İkinci Ülke Çapındaki Konferansın, sanayide Daçing'den öğrenme konusundaki Milli Konferansın ve diğer konferansların başarıyla toplandığını görmekten sevinç duyuyoruz. Bunlar, tek bir yürek gibi birleşmiş ve sıcak devrimci iyimserlik duygularıyla dolu olan 
800 milyonluk Çin halkının gururlu ve düzenli yürüyüşüne güçlü bir hız kazandırmıştır. 

Bu mükemmel durum içinde, Mao Zedung Seçme Eserler'in V. cildinin yayınlanması ve geniş bir şekilde dağıtılması, Çin halkı ve dünyanın devrimci halkları için son derece önemli bir siyasi olaydır. 

800 milyonluk büyük Çin halkının bir yandan 
birliğini sağlamlaştırır, güçlendirir ve sosyalist devrim ile sosyalist kuruluşun bütün cephelerinde faal bir şekilde mücadele ederken, Çin Komünist Partisi Onuncu Merkez Komitesinin Üçüncü Genel Toplantısının eksiksiz ve büyük bir başarıyla yapıldığını ve özellikle Çin Komünist Partisi Onbirinci-Milli Kongresinin büyük bir zaferle taçlandığını sevinçle görüyoruz. Bu, yalnızca Çin Komünist Partisinin tarihindeki canalıcı bir zafer değil, Marksist Leninist Partiler ve dünyanın devrimci halklarıiçin de büyük bir zaferdir. 

İşte Başkan Mao'nun Anıtkabri bu mükemmel durum içinde tamamlandı ve büyük Çin devrimine we dünya devrimci hareketine tam bir güven içinde Başkan Mâo'nun naaşına devrimci saygılarını sunabilmeleri için kapıları, Çin halkı ile dünyanın dört bir yanındaki dostlarına açıldı. 

Çin Komünist Partisi Onuncu Merkez Komitesinin Üçüncü Genel Toplantısının ve Çin Komünist Partisi Onbirinci Milli Kongresinin Başkan Mao'nun yüce bayrağını yüksekte tutması ve "'dörtlü çete" yi ezerek Çin'de sosyalist devrimin ve sosyalist inga- nın görevlerini, yani "proletaryanın burjuvaziye karşı verdiği mücadelede, proletaryanın burjuvazi üzerindeki diktatörlüğünde ve proletarya diktatörlüğü altında devrimin sürdürülmesinde sebat etme" 


görevlerini açık bir şekilde tespit etmesi bizi zellikle sevindirdi. Aynı zamanda,"Çin'in ekono bakımdan en ön sıraya geçebilmesi için , Çin'i bu yılın sonundan önce modern bir tarımı, sanayisi li savunması, bilim ve teknol ojisi olan güçlü bir yalist ülke haline getirmek zorunludur ”, 

Aşağıdaki nedenlerle, 800 milyonluk karde halkının bu yüce devrimci görevin üstesinden g ceğine kesinlikle inanıyoruz: 

-Özellikle Daçay ve Daçing'den esinlenen bü devrimci kitle hareketleri bütün alanlarda hızla lişmektedir; 

-Başkan Mao'nun yüce bayrağı sürekli ola Çin halkının yolunu aydınlatmaktadır; 

-Çin halkına, Çin Komünist Partisi Merkez mitesinin ve Başkan Hua'nın dirayetli önderliği göstermektedir; 

-35 milyon Parti üyesi yüksek bir militan rı hareket etmektedir; 

Çin halkı yiğit Halk Kurtuluş Ordusuna hiptir; ve 

-bütün gerekli maddi koşullara sahiptir, 

Çin Halk Cumhuriyetinin uluslararası alan etkinliğinin ve saygınlığının arttığını görmekten 


Çinli 


Kamboçya heyeti , 


yük bir sevinç duyuyoruz. Bunun nedeni, Çin 

münist Partisi ve Çin Halk Cumhuriyetinin M, sizm-Leninizmi, gerçek proleter enternasyona mini ve Barış İçinde Bir arada Yaşamanın Beş kesini savunmasıdır, Dünyanın dört bir yanır Marksist-Leninist Partiler, devrimci halklar, 

len halklar ve Üçüncü Dünya halklarıyla uzakt: sun yakında olsun, beş kıtadan dostlar, Çin Pa sinin ve Hükümetinin bu tutumunu ve siyasi çiz; 


ni sevinçle ve saygıyla karşılamakta ve alkışla tadır. 


MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİ 
MÜCADELEMİZİ 
ZAFERE GÖTÜREN SİLAHTIR 


-= 


Çin devriminin bütün aşamalarındaki büyül ferlerinin tümü de Çin halkının büyük önder öğretmeni Başkan Mao Zedung'un muazzam ěć y nekleri sayesinde kazanılmıştır. Yeni demokı devrim alanında değerli tecrübeleri özetleyen kan Mao, bütün Çin'i kurtararak ve büyük ve Çin Halk Cumhuriyetini kurarak büyük zaferin zanılmasında Çin halkına önderlik etti, Bu, Asy ve genel olarak dünyada yeryüzünü sarsan b 


yaplığı konuşmanın metni 


MÜCADELESİ 
İÇBİR GÜCÜN 
İR AKIMDIR !» 


bir değişikliğe yol açtı ve özellikle dünyanm _ dört bir yanındaki halkların milli ve sosyal kurtuluş uğ- 


' yuna yürüttükleri devrimci hareket için güçlü bir 


destek ve şevk kaynağı oldu, Marks, Engels, Lenin ve Staliniden sonra Başkan Mao ve onun fikirleri. 
ard arda gelen devrimci fırtınaların sınavından başarıyla geçerek bütün düny: ada milli kurtuluş ve halk kurtuluş devrimlerinin yolunu aydınlatan parlak bir fener haline geldi. Daha açık bir şekilde sö) leyecek olursak, Mao Zedung Düşüncesi mücadelemizi şaşmaz bir biçimde zafere götüren en etkili ve keskin ideolojik ve siyasi silahtır. 

Kendi ülkemizdeki somut devrimci mücadelede, elimizde hiç bir şeyimizin olmadığı zamanlardan. 
ABD emperyalizmiyle uşaklarını kesin yenilgiye uğratarak Kamboçya'yı ve halkını tamamen kurtardığımız ve işçilerin ve köylülerin bütün ülkede siyasi iktidarı ele geçirdiği 17 Nisan 1975 tarihine kadar Mao Zedung Düşüncesini yaratıcı bir biçimde ve başarıyla uyguladık, Halkımız ve devrimci dünya halk ları Mao Zedung Düşüncesinin daima etkili. keskin ve muzeffer olduğuna derinden inanmaktadır. Mao Zedung Düşüncesi esas olarak, Partinin sağlam bir önder çekirdek olarak inşa edilmesi, güçlü bir milli 


şlarla Pekin'deki: bir toplantıda 


birleşik cephenin kurulması, yiğit bir devrimci ordunun kurulması ve toplumdaki sınıfların tahlil edilmesi, çelişme, pratik, köylük bölgelerde devrimci üs bölgelerinin kurulması, devrimci mücadelede köylük bölgelerin ve şehirlerin rolü, devrimci şiddet, halk savaşının strateji ve taktikleri, devrimci kültür, &debiyat ve sanat vb, konularındaki öğ retilerinden oluşmaktadır. 

Başkan Mao ayrıca Çin'in sosyalist devrimine ve sosyalist inşasına da büyük katkılarda bulundu. 
Halk içindeki çelişmelerle halkla düşman arasındaki çelişmelerin ayırdedilmesini doğru bir biçimde ortaya koydu ve tamamen doğru bir biçimde ele aldı. Başkan Mao kendi yaşamı sırasında, Çin devriminin gelişme sürecinde devrimci ve karşı-dev - rimci çizgiler arasmda on mücadele başlattı. Başkan Mao sosyalist devrimci hareketi başlattı. Sosyalist eğitim hareketi, özellikle de köklü Büyük Pro leter Kültür Devrimi sırasında, devrim bayrağını yüksekte tutmanın, sınıf mücadelesini ve proletar - ya diktatörlüğü altında sosyalist devrimi sürdürme- nin zorunlu olduğunu vurguladı, 

Bu çizgiye göre, “bütün sosyalizm tarihi dönemi boyunca sınıflar, sınıf çelişmeleri ve sınıf mücadelesi vardır. Proletaryanın burjuvaziye karşı mücadelesinde, burjuvazi üzerinde proletarya diktatörlüğünün uygulanmasında ve proletarya dikta- 


A a Şİ 


törlüğü altında devrimin sürdürülmesinde sebat etmek gerekir," Bu, iktidarı ele geçirmiş olan proletarya için son derece doğru ve mükemmel bir çizgidir. Çin Komünist Partisinin ve Çin halkının şanlı pratiğine önderlik eden Başkan Mao, gerekük ke içinde gerekse uluslararası alanda devrimci güçleri Marksizm-Leninizmin yolundan saptırmaya boşu boşuna uğraşan karşı-devrimci güçlere ve proletarya devrimine ihanet etmiş güçlere karşı ka rarlılıkla direndi ve onlara karşı mücadele etti, Başkan Mao, Marks, Engels, Lenin ve Stalin'den 


sonra Çin'de ve dünyada sosyalist devrime büyük katkılarda bulundu. 

Bizim Kamboçya devrimimize gelince, Başkan Mao'nun, Çin Komünist Partisinin ve Çin halkının bize en değerli yardımı, Mao Zedung Düşüncesidir. 
Başkan Mao bizi daima bizzat destekledi ve teşvik 


etti; bunun için ona, Çin'in bu büyük, kararlı ve yiğit komünist savaşçısına, bu büyük ve olağanüstü proleter enternasyonalist savaşçıya. çağımızın büyük Marksist-Leninist öğretmenine ve Kamboçya halkının bu en yakın silah arkadaşına en derin saygımızı ifade etmek isteriz. Başkan Mao'nun uluslararası proletaryaya ve dünyanın devrimci halklarına yaptığı dev katkılar ölümsüzdür! 


KAMBOÇYA, 
ÜÇÜNCÜ DÜNYA'NIN MÜCADELESİNİ 
SONUNA KADAR DESTEKLEMEKTEDİR 


Yoldaşlar ve dostlar: 

Son yıllarda uluslararası durum halklar ve devrim için olumlu, emperyalizm ve bütün gericiler için ise olumsuz yönde gelişmektedir. 

Ezilen dünya halklarının, bloksuz ülkelerin ve Üçüncü Dünya ülkelerinin halklarının mücadeleleri ; milli kurtuluş mücadeleleri; bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğünü ve kendi kaderinin efendisi olma hakkını korumak için verilen mücadeleler ve ülkelerini inşa etme mücadeleleri gözle görülür bir biçimde serpilmekte ve gelişmektedir ve dünyada son derece önemli bir durum meydana gelmiştir. Bu. 
yeryüzündeki hiç bir gücün durduramayacağı güçlü bir akımdır, Bu yeni durum, bütün dünya halklarını yüreklendirir ve güvenle doldururken, emperyalistlerin, yayılmacıların ve her türden gericinin paniğe kapılmasına vol açmaktadır. Dünya halkları,özellik le de Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki obloksuz ülkelerin halkları ile Üçüncü Dünya halkları, mücadelede sebat ederek sürekli olarak zaferler kazana rak durumu, uluslararası devrim davası ve halkların milli kurtuluş davası .için daha da elverişli bir hale getirmişlerdir. 

Muazzam yenilgilere uğrayan ve hâlâda uğramakta olan emperyalistler, yayılmacilar ve hertür den gericiler, bu durum karşısında, halkların mücadelesinin hızını kesmek amacıyla iğrenç ve ka - ranlık faaliyetlerini dünyanın çeşitli (o bölgelerinde var güçleriyle sürdürüyorlar. Halkların kafasına bağımlılık ve kölelik zihniyetini yerleştirme çabası içinde yıkıcı faaliyetlerini, tehditlerini.ve yalan-dolana dayanan propagandalarını sürdürüyorlar. Her türlü yola başvurarak halkların hareketini bölmek ve bloksuz ülkelerin ve Üçüncü Dünya ülkelerinin saflarına nifak tohumları ekmek için başka ülkelerin içişlerine karışıyor, çatışmalar çıkarıyor ve çelişmeler yaratıyorlar. Ne varki, Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki bloksuz ülkelerin ve Üçüncü Dünya ülkelerinin halkları giderek birçok O tecrübe kazandılar ve emperyalistlerin, yayılmacıların ve 


Hua Guo-feng yoldaş ve 
Pol Pot yoldaş 
Pekin havaalanında 


her türderi gericilerin zalim, vahşi ve inatçı karakterini, ayrıca onların yayılma hırslarını,sak dırgan emellerini ve alçak ve karanlık manevralarını gitgide daha fazla gördüler. İşte buneden- le dünya halkları ve özellikle bloksuz ülkelerin ve Üçüncü Dünya ülkelerinin halkları onlara karşı verdikleri mücadeleyi sürdürüyorlar, 

Tarini boyunca emperyalistlerin, yayılmacıların ve gericilerin zulmü altında çok acı çeken ve ezilen ve sömürülen dünya halklarıyla birlikte onlara karşı mücadele eden Kamboçya Komünist Partisi ve Demokratik Kamboçya Hükümeti, kararlılıkla ve daima ezilen dünya halklarının, özellikle de bloksuz ülkelerin ve Üçüncü Dünya ülkelerinin halklarının milli kurtuluş ve halk kurtuluş devrimi davasını ve bu halkların bağımsızlıklarını, egemenliklerini, toprak bütünlüklerini ve kendi kaderlerini tayin etme hakkını koruma davalarını desteklemektedir. 

Tayvan sorununun Çin Halk Cumhuriyetinin haklı tutumuna uygun olarak çözülmesinde Çin halkını kararlılıkla destekliyoruz. ; 

Anavatanlarının, Başkan Kim İl Sung'un savunduğu doğru siyasete uygun olarak yeniden birleştirilmesinde Kore halkını kararlılıkla destekliyoruz . 

Doğu Timor meselesinin; Doğu (o Timor'un Bağımsızlığı için Devrimci Cephe'nin (FRETİLİN haklı tutumuna uygun olarak çözülmesinde Doğu Timor halkını kararlılıkla destekliyoruz. 

Filistin halkının milli haklarını, kendi kaderlerini tayin hakkını ve Filistin topraklarında kendi bağımsız devletlerini kurma hakkını kazanmasını kararlılıkla destekliyoruz. Ayrıca, Arap halklarının, İsrail siyonistleri tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmasını kararlılık la destekliyoruz. 

Vörster'in zalim, sömürgeci, ırkçı rejimi — ne ve İan Smith'in ırkçılığına karşı Zimbabve , Namibya ve Azanya halklarını kararlılıkla destekliyoruz. 

Yoksul ülkelerle, zengin büyük devletlerin sömürü ve yağmacılığına dayanan ekonomik düze ni ortadan kaldırmak ve gerçekten haklı ve egitliğe dayanan yeni bir uluslararası ekonomik düzen kurmak için verdikleri mücadelede kararldık la birleşiyoruz. 

Bütün yoksul ülke halklarıyla, eşitliğe ve adalete dayanan yeni bir deniz hukuku oluştur mak, egemenliklerini ve deniz kaynaklarını korumak, sadece kendilerinin yararlanabileceği e konomik alanın Sınırını 200 deniz mili olarak tespit etmek ve zengin büyük devletlerin denizler üzerindeki ayrıcalıklarını ve tekellerini ortadan kaldırmak için verdikleri mücadelede kararlılıkla birleşiyoruz. 

Emperyalistlere, yayılmağılara ve diğer gericilere karşı mücadelede petrol ve diğer ham maddelerin silah olarak kullanılmasını tamamen destekliyoruz. 

Bütün gücümüzle ülkemizde devrimi båşarıyla sürdürmeye, ülkemizi iyi bir biçimde savunmaya ve inşa etmeye, bağımsızlık, egemenlik ve kendi gücüne güven ilkelerini savunarak halkı mızın hayat düzeyini hızla yükseltmek ve devrimci mücadele hareketine, milli ve halkkurtuluş mücadelesi hareketine, bütün dünya halklarının ve özellikle Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki bloksuz ülkelerin ve Üçüncü Dünya ül- 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yaptığı konuşmanın metni: 


“ÜCÜNCÜ DÜNYANIN MÜCADELESİ YERYÜZÜNDEKİ HİÇBİR 


( Baştarafı orta sayfada ) 


kelerinin halklarının bağımsızlıklarını, egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini koruma müca- 


delesi hareketine mütevazi bir katkıda bulunmak . 


için bütün engellerin üstesinden gelmeye çalışı - yoruz. 

Devrimci hareketimizin somut tarihi tecrübesi bize, eğer dünyâdaki devrimci mücadele hareketine olumlu bir katkıda bulunmak istiyorsak, kendi ülkemizde devrimi başarıyla sürdürmek için vargücümüzle çalışmamız ve kararlı olmamız gerektiğini açık bir biçimde öğretti, Bir ülkeden başka bir ülkeye devrim ihraç edilemez. 
İşte bu nedenle halkımız, uzaktaki ve yakındaki dostlarımız için bir tasa kaynağı haline gelme - mek ve dünya devrimci hareketine ve dünya halklarının mücadele hareketine yeni ve mütevazi bir katkıda bulunmak için, çabalarını iki katına çıkaracak, bütün engellerin ve güçlüklerin üste - sinden gelecek ve bağımsızlık, egemenlik ve kendi gücüne güven ruhuyla ülkemizde devrimi ge - liştirecektir, 


KAMBOÇYA DEVRİMİNİN 
GENEL DURUMU 
MÜKEMMELDİR 


Milletimizin ve halkımızın 17 Nisan 1975'de tamamen kurtarılmasından bu yana, devrimimizin yeni aşamasında ortaya çıkan görevlerimizi. 
yani devrimin meyvalarını savunma, Partimizin işçi-köylü iktidarını savunma, demokratik Kam - boçya'yı savunma görevlerini ve sosyalist devrimi ve Kamboçya'nın sosyalist inşasını sürdürme görevlerini yerine getirmeye devametmemiz ve bütün bunları bugün ülkemizde ve toplumumuz da hüküm süren somut koşullara uygun olarak ve bağımsızlık, egemenlik, ke di gücüne güven ve kendi kaderinin efendisi olma temelilkelerine kesinlikle uyarak yerine getirmemiz gerekmektedir. 

Ülkemizin, ABD emperyal! minin başlattığı yıkıcı bir savaştan daha yeni çıkan geri bir ta - rım ülkesi olduğu göz önünde bulundurulursa, bugün Kamboçya devriminin genel durumu mükemmeldir, 

Ülkemizi savunmak için sayısız güçlüklerin üstesinden gelmemiz gerekti, Zaferin meyvalarını tam bir başarıyla savunduk, Partimizin işçi- köylü iktidarını savunduk, bugünkü sınırlarıyla Demokratik Kamboçya'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruduk ve tam bir bağımsızlığa ve egemenliğe sahip olduk. Ülkemizin her yerinde güvenlik tamamen sağlan - 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mıştır, Yabancı konuklarımız, ister gece ister gündüz, ülkemizde tam bir güvenlik içinde yüzlerce, binlerce kilometre sevahat edebilirler. 

Geçen yüzyılın feodal , kapitalist, sömürge ve yarı-sömürge sistemi altında, Kamboçya, topraklarının büyük bir bölümünü yitirmişti, Bugünkü küçülmüş sınırlar o yüzyılın üzücü sonuçla— rından biridir, Fakat Kamboçya halkı, ülkemizin tam ve kesin olarak kurtarıldığı 17 Nisan 1975! 
den bu yana, ülkesinin ve kaderinin gerçek efendisi haline geldi, Ancak bu, birçok kuşağın yiğit şiddetli, karmaşık ve zorlu mücadeleleriyle. özellikle son beş yılda ABD emperyalizminin ve uşaklarının başlattığı yıkıcı saldırı savaşına kar şı verilen milli kurtuluş ve halk kurtuluş mücadelesiyle mümkün olmuştur, Dolayısıyla biz. vani bütün Kamboçya halkı mevcut sınırlarımızı sa vunmalı ve asla kaybedilmemesini sağlamalyiz. 
Diğer taraftan biz, Kamboçya halkı. Demokratik Kamboçya Hükümeti ve Kamboçya Devrimci Ordusu, hiç bir şari altında, uzak olsun yakın olsun hiç bir ülkeye karşı saldırı, provokasyon müdahale, yıkıcılık ve casusluk faaliyetlerine girişmeyeceğiz. Bununla beraber, hiç kimsenin Demokratik Kamboçya'mıza ve halkına karşı her hangi bir saldırı, provokasyon, müdahale. yıkıcılık ve casusluk faaliyetinde bulunmasına da asla izin vermeyeceğiz, 


Kamboçya'nın bugün 181 bin kilometre kare olan yüzölçümünün 6 milyon hektarı ekilebilir topraklardan oluşmaktadır. Geniş bir alanı kaplayan Tonle Sap Gölümüz, denizimiz, diğer göl- 


Kanal inşasında çalışan işçiler 


“Tarlada çalışan Kamboçyalı kadınlar 


AE 


lerimiz ve ırmaklarımız zengin su kaynaklarıyla doludur. Sık ormanlarımız, toprağımız ve top - rakaltımız zengin doğal kaynaklara sahiptir. Bu topraklarda sadece 8 milyon Kamboçyalı yaşa- 


maktadır. İşlenebilir topraklar, meyva bahçe- . 


leri ve bostanlar temel alındığında, her köylü ailesine beş hektar düşmektedir, Topraklarımızın ve kaynaklarımızın gerektiği biçimde kulla - nılabilmesi için 20 milyon insana ihtiyacımız var dır. Diğer yandan, son derece yıkıcı bir savaşın kısa bir süre önce sona erdiği şu sırada, ülkemizi mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde inşa edebilmek ve halkımızın yaşam koşullarınıdüzek tebilmek içinzaman kazanmamız ve bütün milletimizin ve halkımızın gücünü seferberetmemiz gerekiyor. Bütün bunlardanda anlaşılabileceği gibi, uzak yakın hiç bir ülkenin topraklarına el atmamız,topraklarını ilhak ya da işgal etmemiz için hiç bir neden yoktur. Tam tersine, yakınok sun uzak olsun, bütün ülkelerle bağımsızlığa, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygıya dayanan ilişkiler kurmamız şarttır. Bu nedenle, yakın olsun uzak olsun dünyanın bütün ülkeleriyle daima dostça ilişkiler geliştirmeye ça lıştık. Ülkemizin 1975 yılında kurtarılmasından hemen sonra Kamboçya heyetlerinin birçok ülkeye dostluk ziyaretlerinde bulunması bunun kanıtıdır. 


Ayrıca, ekonomi,kamu hizmetleri, sağlık, kültür, eğitim, bilim, teknik alanlarında ve diger inşa alanlarında da ilk ağızda olumlu sonuçlar elde ettik. Hektar başına 3 ton olarak tespit 
edilen 1976, yılının tahıl üretimi planını yüzde 80 
oranında başarıyla gerçekleştirdik. Bu sayede, kişi başına ortalama 312 kilo pirinç elde ederek halkımızın besin ihtiyacını karşılama “sorununu çözdüğümüz gibi, ayrıca 1977 yılında onbinlerce ton pirinç ihraç etmeye başladık. 


Ülkemizdeki ekilebilir toprakların geliştirilmesi ve sulama konusundaki projelere gelince, su biriktirme sorununu çözmek için büyükkit le hareketinde 1977 yılının ilk yarısında görkem- li ve eşi görülmemiş bir atılım oldu. Her yörede 100-200 milyon metre küp su alan büyük Oo baraj gölleri, her bölgede, her biri 50-60 milyon metre küp su alan orta büyüklükte baraj gölleri ve her ilde 6-10 milyon metreküp su alan çok sayıda küçük baraj gölüyle yirmi-otuz ırmak üzerinde çeşitli büyüklüklerde barajlar inşa edildi, Ayrıca, toplam uzunluğu yüzlerce kilometreyi bulan kanal ve sulama arkları kazdık. Bu projeler, yağmurlu mevsimde olsun kurak mevsimde olsun, bütün mevsimlerde yaklaşık olarak dört yüz bin hektar genişliğinde çeltik tarlasının o sulanabilmesini sağlamaktadır. 


Sanayi ve el sanatlarını Pnom Pen'de ve yörelerde, bölgelerde, illerde ve kooperatiflerde sağlamlaştırdığımız ve geliştirdiğimiz ölçüde, bu konuda hızlı bir ilerleme kaydettik, İlerde de 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GÜCÜN DURDURAMAYACAĞI GÜCLÜ BİR AKIMDIR!, 


Kamboçya Halk Ordusu, ülkenin, yeniden inşası çalışmalarında 


sağlamlaştırmaya ve geliştirmeye devam edecegimiz, büyük, orta büyüklükte ve küçük sanayi- den ve el sanatlarından oluşan bir ağ bütün ülkeyi kaplamaktadır. -Halkın geçimini sağlama sorununu başarıyla çözdük ve herkese tahıl temin edilmesini güvence altına alarak ve halkın sağlık koşullarını gittikçe daha iyi hale getirerek halkın refah düzeyini yükseltmeye devam ediyoruz , Sıtmayla savaş için yapılan dört yıllık planın ilk yılı olan 1977'de daha şimdiden Oo hedeflerimizin yüzde 70-80'ini gerçekleştirdik. Diğer hastalıklar ve özellikle eski toplumdan miras kalan hastalıklar da esas olarak yok edilmiştir, Yalnız belli . yerleşmiş hastalıklara karşı hâla savaş- 
“ mamız gerekmektedir. Gerek Pnom Pen'de gerekse ülkedeki bütün yörelerde, bölgelerde, íllerde ve kooperatiflerde bir hastane ve ilaç mer kezleri ağı bulunmaktadır, Her kooperatifin ker di hastanesi ve eczanesi vardır. Ortalama olarak, kooperatiflerdeki her yüz aileye, öneğitin- den geçmiş üç sağlık görevlisi olan yirmi vataklı bir klinik ve üç eczacısı olan ve bitkilerden ilaç yapan bir imalathane düşmektedir. Bitkilerden yaptığımız ilaçlar ülke ihtiyacının vüzde 80'ini karşılayabilmektedir, Hastane ve eczane sistemimizi daha hızlı bir biçimde geliştirmek ve daha yüksek bir düzeye çıkarmak için çaba (o harciıyoruz, Önümüzdeki on yıl içinde nüfusumuzun 15-20 milyona ulaşacağını umduğumuz için, halkınlızın yaşam ve sağlık koşullarını düzeltmeye çalışıyoruz. 
Aynı şekilde kültür ve sanat alanlarında da iyi sonuçlar-elde ettik, Ülkemiz 1975 yılında kurtulduğunda, köylük bölgelerdeki köylülerin vüzde 75'i ve şehirlerdeki emekçi halkın yüzde 60'ı okuma yazma bilmiyordu. Yüzde 80-90 oranında cehaletin kökünü kazıdık ve halkın kültür düzeyini yükseltmek amacıyla okuyup yazarak hesap yæ pabilmesini sağlamak için bu programı sürdürüyoruz. Bugün halkımız, özellikle de onbinlerce genç erkek ve kadın bilim ve teknolojinin çeşitli dallarında Galışmaktadır.” Bir yandan öğrenimlerini sürdürürken- diğer yandan da üretim hareketine doğrudan doğruya katılmaktadırlar . 
1975 yılından önce ise, bilim ve teknoloji alanında çalışan yurttaşlarımızın sayısı beş yüzü aşmı yordu. Bunlara ek olarak, siyasi eğitim, yani devrimci yurtseverlik ve devrimci enternasyon& lizm konusundaki eğitim de ilerlemiştir, Halkımız kararlılıkla yoksul dünya halklarının ve düm- ya devrimci hareketinin yanında saf tutmaktadır. 
Gerek ülkemizin ve halkımızın dostları ve düşmanları, gerekse dünya çapında milli kurtuluş ve halk kurtuluş devriminin dostları ve düşmanları arasında açık bir ayırım yaptık. Emperyalizmin; sömürgeciliğin ve diğer sömürücü sınıfların varlıklarını sürdürdükleri çağda görülen toplumsal pislikler, yozlaşmış kültür, sefahat, eşkiyalık, suç işleme ve diğer çürüme olguları ülkemizdeki büyük kitle hareketi tarafından esas olarak ortadan kaldırılmıştır. 


Aynı zamanda, uluslararası alandada iyi sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz. Beş kıta- da, giderek devrimimizi daha fazla anlayan ve bizi destekleyen uzak, yakın birçok yeni dost kazanıyorüz. Dünya halklarını sonuna kadar kararlılıkla destekleyeceğiz. Kararlılıkla bloksuzluk hareketi içinde yer almaya devam edeceğiz, 


ZAFERİN GÜVENCESİ 
KAMBOÇYA 


KOMÜNİST PARTİSİDİR 


Yukarda saydığımız zaferler, Kamboçya Komünist Partimizin.doğru önderliği altında bütün halkımızın ve bütün devrimci ordumuzun saflarında iyi bir birlik ve dayanışmanın bulunduğunu kanıtlamıştır. Devrimi kitleler yapmaktadır,Dev rim ancak büyük ve birleşmiş bir devrimci kitle hareketiyle zafere ulaşabilir; devrimci bir kitle 


hareketi olmazsa devrim yenilgiye uğrar. Eğer bütün Kamboçya halkı ve bütün Kamboçya Devrimci Ordusu Kamboçya Komünist Partimizin 


önderliğinde, canla başla, bağımsız bir biçimde ve kendi gücüne güvenerek devrimi sürdürmesey diler, böyle mükemmel zaferler kazanmamız mümkün olmazdı, Ayrıca, ülkemizi savunmamız ve inşa etmemiz, halkın geçimini sağlama sorunu nu çözmemiz ya da uzak yakın yabancı dostlarımızın desteğini kazanmamız da mümkün olmazdı. Zaferlerimizi aynı zamanda bütün dünya halk larının ve beş kıtadaki dostlarımızın çeşitli biçimlerdeki destek ve yardımlarına da borçluyuz. 
Burada, en içten ve en derin minnet duyguları - mızı bir kere daha ifade etmek isteriz, 

Çin ve Kamboçya halkları, heriki Partimizin önderliğinde, içten karşılıklı yardım ve işbirliğimizi, büyük militan birliğimizi ve egemenlik ve eşitliğe, gerçekten karşılıklı saygı ilkesine dayanan sağlam ve kardeşte devrimci dostluğumuzu sağlamlaştırdılar ve geliştirdiler, Diğer yandan, aramızdaki işbirliği, O karşılıklı 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Sağlam ve sürekli bir devrimci dostluğu sadece insanlar arasındaki saf ve soylu devrimci duy- 


gular yaratır." Kamboçya halkı olarak biz, kar- 


deş Çin halkına karşı derin bir sevgi besliyoruz. 
Çin halkının sevinci ve acısı bizim de sevincimiz ve acımızdır; Çin halkının zaferleri bizim de zaferimizdir. Bu büyük militan birliği vebukardeşce devrimci dostluğu korumak, sağlamlaştırmak, geliştirmek ve sonsuza kadar sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya kararlıyız. 

Devrimci milli kurtuluş savaşımız sırasında ve ülke çapında kurtuluşun gerçekleştirilmesin — den sonra, silah arkadaşlarımız olan Başkan Mao Zedung, Çu En-lay yoldaş, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, Çin Hükümeti ve halkı, biz Kamboçya halkına bütün kalpleriyle, şart koşmadan ve bütün alanlarda destek oldular ve yardım ettiler, Şimdi de, Çin Hükümeti ve halkı, başında Başkan Hua Guo-feng'in bulunduğu Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin önderliğin de, katıksız bir proleter enternasyonalist' ruhla bizi desteklemeye ve bize her türlü yardımı yapmaya devam etmektedir ve biz bu yardımlar sayesinde kendi gücümüze dayanarak iki ayağımızın üzerinde daha iyi durmaktayız. Bu yardım için bir kere daha teşekkürlerimizi belirtmek is teriz. 

Kamboçya Komünist Partisi ve Demokratik Kamboçya Hükümeti heyetinin bu ziyareti, Partilerimizi ve halklarımızı ilgilendiren ortak sorunlar konusunda Partilerimizin fikirsalış-veri - şinde bulunabilmesi için mükemmel bir fırsattır, Bu ziyaret. Kamboçya Komünist Partimizin onyedinci kuruluş yıldönümüyle ve şanlı Kamboçya devrimini büyük ve tarihi zafere ulaştırdıktan sonra varlığını ilan etmesiyle aynı zamana rastlamaktadır, Bu ziyaret, aynı zamanda. kardeş Çin halkının, Çin Komünist Partisi Onbirinci Mil li Kongresinin başarısını kutlamasıyla ve Hua Guo-feng yoldaşın Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi başkanı olmasından sonraki ilk Milli 


Devrimci eğitim gören Kamboçyalı çocuklar 


yardım, büyük militan birlik ve kardeşçe devrim ci dostluk, ortak düşmana karşı verilen uzun sürelidevrimci savaşlarda tarihi bir sınaydan geçti; özellikle de, Partilerimiz, Hükümetlerimiz ve halklarımız esas olarak aynı doğru Marksist-Leninist tutumu takındılar. Ülkelerimizin Partileri, Hükümetleri ve' halkları arasında son derece derin bir kardeşlik ve devrimci dostluk bulunmaktadır. Ülkemizde sıradan köylüler sık sık şöyle derler; "Bize dostça davrananları severiz, bize düşmanca davrananlardan nefret ede - riz. Devrimci dostluğu maddi şeyler belirlemez. 


Bayram olan şanlı Çin Halk Cumhuriyetinin 28. 
kuruluş yıldönümünü kutlama törenleriyle de ayvu zamana rastlamaktadır. Çin ve Kamboçya halk ları bu mutlu yıldönümlerini aynı devrimci gu 

surla birlikte kutlamaktadırlar, 

Kamboçya Parti ve Hükümet Heyetinin bu ziyaretinin, Kamboçya ve Çin Partileri ve halk — ları arasındaki büyük militan birliği ve devrimci kardeşlik ve dostluğu sağlamlaştıracağına ve geliştireceğine ve Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesi kutsal temelinde sürekli olarak gelişip serpilMmelerini sağlayacağına inanıyoruz. 
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REVİZYONİSTLERİN 
ATTIRMAK İSTEDİĞİ 
7İSÇİ İŞBAŞI YAPTI 


16 Ekim pazar günü Halit Erdem'in, Maden-İş 4. Bölge'de tertiplediği gizli UDC toplantısını haber alan kalabalık bir işçi topluluğu 
4. Bölge'ye gitmiş, fakat revizyonistler tarafından içeri alınmamıştı. "İGD dışarı, işçiler içeri! " 
diye slogan atan işçilere, organizatör Adem Karabaş yönetiminde İGD' liler saldırmışlar ve işçilerin üzerine ateş açmışlardı. 

Bu olaydan sonra revizyonistler, suçluluk telaşı içinde yeni bir tertibe giriştiler. Revizyonistlerin hesabı kendi saldırganlıklarını işçilerin üzerine yıkmaktı. Bunu gerçekleştirebilmek için de Tezsan işçilerini hedef seçtiler. Bizzat Halit Erdem ve Murat Tokmak, Tezsan fabrikasından 7 işçinin işten attırılması için kolları sıvadılar. Halit Erdem ve Murat Tokmak gazetelere bir işçinin adını verip, üstünde silah çıktığı ve tutuklandığı şeklin- de yalan haber gönderdiler, Bu haber aynı gün Politika ve Tercüman gazetelerinde yer aldı, 


l7 Ekim günü sabah erkenden sendika görevlileri polisle birlikte fabrikaya geldiler, 7 işçinin dolapları arandı. Revizyonistler böyle yapmakla bu işçilerin suçlu olduğu izlenimini yaratacaklarını sanıyorlardı. İşçilerin dolaplarında iş ek biselerinden başka bir şev bulunmadı. Bu sefer sendika görevlileri ve fabrika baştemsilcisi İGD'li Melih Odabaş, fabrika müdürü Nihat Apaydın'a "bu 7 işçinin Maocu olduğunu", söyleyerek işten atılmalarını istedi. 
Bunun üzerine fabrika müdürü 
7 işçiye "ücretli izin" verdi, 
Revizyonistlerin sahtekarlığı çabuk anlaşıldı 
Olayın hemen ertesindeki gün - lerde revizyonistlerin sahtekarlığı açığa çıkmaya başladı. Rus uşaklığına karşı çıktıkları için işlerinden attırılmak istendiğini kavradılar. 
Revizyonistler var güçleriyle 
7 işçiyi oldu-bittiye getirip fabrikadan attırmaya uğraşıyorlardı. Fabrika müdürünün "Peki ben bunları atayım, fakat içerisi ne olacak ? " sorusuna baştemsilci "Onu bize bırakın, biz hallederiz" diye cevap veriyordu. Yine baştemsilci aynı gün kendisine 7 kişinin durumunu soran işçilere şöyle diyordu: "Biz atıyoruz, gücünüz varsa aldırın! " Daha sonraki günlerde işçiler, temsilcileri tek tek ve gruplar halinde çevirerek hesap sormaya başladılar. İşçiler revizyonistlerin valanlarını yüzlerine vuruyorlardı. 
Paydos saatlerinde öbek öbek toplanıyor, meseleyi tartışıyorlardı. İşçiler, "DGM'de 17 kişiyi attırdınız. 
Şimdi de 7 kişi, yarınkimbilir daha kaçımız? Yağma yok. 7 kişiyi attırmayacağız. " diyorlardı. İşçiler, arkadaşlarının atılmasını savunan temsilcilerin üstüne yürüyor, tartaklıyorlardı, Bazı temsilciler işçilerin öfkesi karşısında sık sık izin alıp fabrikadan kaçmak zorunda kaldılar. 
“Bu dava, sınıf davası” 
İGD'li temsilciler bir süre işçilerin içinde bölücülük yapmaya 
SAYFA: 10 
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Tezsan işcileri 


arkadaslarini bağrına bastı 


çalıştılar. İşçilere gidip,"SenCHP' lisin, sen Selametçisin, sen falan gruptansın. Onlar maocu. Sen bu işe karışma! "diyerek işçilerin bir - 


liğini ve dayanışmasını önlemeye uğraştılar, İşçiler ise revizyonist lere şöyle cevap veriyorlardı; "Bu dava sınıf davası. 7 kişiyiattıramayacaksınız. " Revizyonistlerin bölücülük faaliyetleri işçilerin dayanışma ruhunu daha da güçlendirdi, 

Revizyonistler bazı işçileri de, "Senin çoluk çocuğun var. Atılırsan yazık olur. Sendikanın elinde daha 
15 kişilik liste var, Buişe karışma " 
diyerek sindirmeye çalıştılar. Bu daha da büyük biröfkeye yol açtı, 
Eski bir işçi Melih -Odabaş'a "Ben sizin gibi "Yaşasın Rusya' diye bagırmıyacağım, Uşaklık yapmayacağım. Size karşıyım. UDC'ye karşıyım. Sıkıysa beni de attırın! " diye bağırdı. 


Fabrikanın4 Holünden başka bir yaşlı işçi, bir İGD'linin yakasına yapışıp, "Siz bölücülük yapıyorsunuz. İş çiattırıyorsunuz, Patronlara hizmet ediyorsunuz. Bana ücretli izin numarası falan yapmayın." diye haykırdı. 


Bazı işçiler de servislerde konuşmalar yaptılar. Konuşan işçiler “bunun revizyonistlerin bir oyunu olduğunu, aynı Şeyin varın başkalavma da yapılacağını, bütün. işçilerin Buna karşı birlikte hareket et~ 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mesi gerektiğini" anlattılar. 
Revizyonistlere karşı mücadelenin en önünde Maden-İş'in kıdem- li üyeleri ve fabrikanın eski işçileri vardı, Eski baştemsilci ve bazı işçiler revizyonistleri temsilci odasında sıkıştırdılar. "Eğer 7 kişi işe dönmezse fabrikayı oturuma geçireceklerini" Söylediler, Temsilciler izin alıp sendikaya kaçtılar! 
Fabrikadaki bütün baskılara rağmen, üretnn hafta boyunca yarı yarıya düştü. 


Revizyonistlerin pazarlığı: 
7 işçiye karşılık 
sözleşmeden taviz 


İşçilerin revizyonistlere karşı tepkiyi yükseltmeleri Halit Erdem'i endişeye sevkediyordu. Halit Erdem, Melih Odabaş aracılığı ile 
Tezsan patronuna pazarlık teklif etti. Revizyonistler patrona, 7 iş> çinin atılması karşılığında 5 ay sonra imzalanacak sözleşmeden taviz vereceklerini duyurdular, Bu pazarlığı haber alan işçilerin tepkisi daha da yükseldi. 


Öte yandan revizyonistler 24 
Ekim günü fabrikaya Bölge Başkanı nın geleceğini ve bir açıklama yapacağını söylediler, Revizyonistler bu yolla işçileri yatıştırabileceklerini umuyorla.dı. Ama Tezsan işçileri pazartesi günü bu toplantıda Mehmet Ertürk Malit Erdem çete? 


İŞÇİLER 


REVİZYONİST ÇETENİN 
SUÇLARINI ANLATİYOR 


Sheraton grevi ve Sıtkı Coskun 


sinden ve sahte TKP'den hesap sormak üzere hazırlandılar. Bir yıldır işçi önünde hesap vermekten kaçanları bu sefer yakalayacakları için seviniyorlardı. 


Fakat revizyonistler işçılerin öfkesinden ötürü böyle bir toplantıya cesaret edemediler. Bunun üzerine işçiler imza toplamak ve senmdikaya gitmek için hazırlık yapmaya başladılar. 

Tezsan işçilerinin öfkesini gören fabrika müdürü revizyonistler- le pazarlık edip, 7 işçiyi atmaktan vazgeçti. 

7 işçi, fabrikada bütün işçiler 
tarafından: sevinç ve.coşkunlukiçin- de karşılandı. Revizyonistler ise tertiplerinin boşa çıkması 'yüzünden kös kös düşünüyorlar ve başlarını yukarı kaldıramıyorlardı. 

Bu sonuç ,Tezsanişçilerinin Ma den-İş yönetimini gaspeden revizyonist çetenin zorbalığına karşı gösterdiği sınıf dayanışmasının bir ürünüdür. Ayrıca bu olay işçi sınıfının revizyonist çeteye karşı mücadelesi yönünden önemli bir tecrübedir. 

Son olarak şunu da söyleyelim; Revizyonistler işçilerin dolapları da boşuna silah, bomba aramasınlar. İşçi sınıfının elinde bütün bunlardan daha güçlü bir silah vardır. 
Bu, Marksizm-Leninizm-Mao Zedung Düşüncesidir! a 
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"DİSK'ten Atılan 7 Revizyonist Neyin Uzmanı" başlıklı yazınızı okudum. DİSK'e bağlı Turizm-İş sendikasına üye bir işçi olarak 1975 sonlarında Sheraton otelinde başlattığımız direnişte Sıtkı Coş kun'u yakından tanımış oldum. 


Sheraton işçisi, direnişin ilk günlerinde yiğit çe direnmişti. Polis, otelin Amerikan uyruklu mü dürü Abbatangello'nun çağrısı üzerine direnişin 4. 
gününde otele girdi. Polis, yemekhanede toplanmış olan 600 işçiyi zorla dışarı çıkarmaya çalışıyordu. İşçiler yemekhanenin içinde sıralar halinde kolkola girmiş yüksek sesle sloganlar haykırıyorlardı. İşçiler mücadeleye hazırdı. Fakat o sırada Sıtkı Çoşkun revizyonisti araya girdi. Polis müdüründen işçilerle konuşmak için 10 dakika izin ri ca etti. Şahsen tanıdığı polis müdüründen izin alan Sıtkı Coşkun, işçilere oteli boşaltmalarını söyledi. 
Çeşitli demogojilerle işçilerin oteli terketmesini sağladı. 

Bundan sonraki günler Taksim parkında çadır 
kurarak direnişimizi sürdürdük. Karda kışta 17 
gün direndik. 

"Uzman sendikacı" Sıtkı Coşkun, direnişin üçüncü haftasında işçileri oyuna getirmeye çalıştı. 
İşverenin işbaşı çağrısını oylamaya koydu. Sıtkı Coşkun hiç bir hak elde etmeden içeri girmemizi istiyordu. Toplu sözleşmede istenilen haklarımızın kazanılması işbaşı yapıldığında imkansızdı. A- 


ma oylama sonunda işçilerin büyük çoğunluğu pat ronun oyununa gelmeme kararı aldılar. 


Rus uşağı Sıtkı Coşkun işçilerin karşısında uğ radığı yenilgiyi hazmedemâdi. İşçilerin üçte iki çoğunluğunun olmadığını söyledi. 

Bir kaç gün sonra ikinci bir oylama daha yapıldı. Oylama yapılmadan önce, Sıtkı Coşkünişçilere teslimiyet nutukları çekti. İşten atılan 32 arkadaşımızın işveren tarafından işe alınmayışını süslü püslü laflarla gözardı etmeye çalıştı. Daha sonra söz alan devrimciler işbaşı yapmanın teslimiyet ve yenilgi anlamına geldiğini söylediler. 32 
arkadaşımız yeniden işe alınmadan ve toplu sözleş medeki taleplerimiz yerine getirilmeden işbaşı yapmamamız gerektiğini anlattılar. 


İşçi düşmanı Sıtkı Coşkun ikinci kez Sheraton işçisine yenileceğini anladı. Bunun üzerine bir ke lime oyunuyla işçileri aldattı. Oylama için sordu- 


gu soru anlaşılmamıştı. İşçiler ellerini kaldırmakta tereddüt ederlerken, Sıtkı Coşkun yaptığı sahtekarlığı "Evet arkadaşlar, kabul edilmiştir. 


Sheraton işçisi şimdi hemen işbaşı yapacaktır” di yerek tamamladı. O kargaşa arasında işçilerin itirazlarını da bastırdı. Yanına giden işçilere, "3 hafta direndiniz, bu kadarı yeter. Hem sonra sakın siyaset yapmayın" diyordu. 


Bir Sheraton işçisi 
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DİSK içindeki mücadelenin en şiddetli günlerinde, Kemal Türkler'in yurtdışından bir ziyaretçisi vardı. SSCB Kimya (İşçileri Sendikası Başkanı, revizyonist çete ile gayri resmi bir görüşme yapmak için alelacele İstanbul'a gelmişti. Sendikacı kılığındaki bu KGB ajanını Türkler bizzat evinde ağırladı . 
Çetenin diğer üyeleri de o gece Türkler'in 


evindeki toplantıdayd. .r. 

Bütün Rus, Bulgar, Fransız revizyonist sendikacıların Türkiye'ye geliş (o gidişlerini sayfalar dolusu reklam eden, dizi dizi röportajlar yayınlayan DİSK dergilerinden, ajanslarından ve Politika gazetesinden bu ziyaret- le ilgili olarak tıs çıkmadı. Öyle ya, Politika gazetesi "saygıdeğer efendimiz Oo Brejnev'in 


MESSin ekmeğine yağ süren kimmiş? 
REVİZYONİST ÇETE DEN 

İKİ AY ÖNCE YAZDIKLARININ 
HESABINI SORUYORUZ 


Aşağıdaki satırlar Maden-İş Haber Ajansı- nın (MAHA) "Türk Demir Döküm Fabrikalarındaki Üyelerimize" başlıklı 22 Ağustos 1977 ta - rihli bildirisinden alınmıştır. Revizyonistlerin bü bildiriyi dağıttıkları günlerde Demir Döküm iş - çileri alınan grev kararının uygulanması için Ma den-İş yöneticilerine baskı yapiyor ve greve gidilmezse MESS'in lokavt yapabileceğini (o söylüyorlardı. 

Bildiride önce "İşyerimizdeki bir kısım üye lerimizin, derhal greve başlanması,... gibi istemlerde bulunmakta olduklarını haber almış bulunuyoruz. " denildikten sonra Maden-İşin neden Demir Döküm'ü greve sokmak temel de şöyle anlatılıyor: 


"İşveren sendikasının isteği şudur: Biz süre gelen bu grevlere ilâveten yukarda saydığımız tüm işyerlerinde birden yeniden grev yapalım ve böylece sendika 30-40 bin işçiye grev yardımı yapmak zorunda kalsın, Ayrıca da grev yaptığımız yerlerden aidat alınmasın... o İşverenlerin bu oyununa gelmeyeceğiz. Hemen denilebilir ki 


ya işverenler lokavt yaparsa?... Şayet işverenlerin lokavt yapma gücü olsaydı bunu şimdiye 


kadar çoktan yaparlardı. Kaldı ki Genel Yürütme Kurulumuz bu olasılığa karşı da gerekli ted- 


birleri almıştır. 

"Bu bildirimizden sonra da birtakım yalanlarla sizlere etki yapmak, işveren ve işveren sendikasının ekmeğine yağ sürmek isteyenler çr kabilir. 

"Hatta bunların bir kısmı sözde eylem yapıyoruz diyerek, istihsal düşürücü veya benzeri eylemlerle sizleri işverenin istediği doğrultuda götürmeye çalışabilirler. " 

Bu sözlerin yazılmasının üzerinden ancak iki ay geçti. Bugün Demir Döküm fabrikasının kapısında MESS'in lokavt kararı asılı, Sendikanın Ağustos başlarında ilan tahtasına astığı grev kararı hâlâ orada duruyor mudur, bilmiyoruz.Ama eğer duruyorsa, MESS'in lokavtını boşa çıkaracak olan Demir Döküm işçilerinin ilk işi revizyonistlerin uygulatmadığı o kararı alıp onlarm yüzüne çarpmak olacaktır. 

Şimdi yukardaki bildirinin yazıldığı tarihlere dönmenin ve revizyonistlerin bu yazdıklarının hesabını sormanın zamanıdır. 

O dönemlerde, Maden-iş'in Demir Döküm'de MESS'le yürüttüğü sözleşme görüşmeleri kesilmiş ve grev kararı alınmıştı. Demir Döküm'ün greve girmesi, MESS grevlerine yeni bir güç 


katacaktı, Grev kararının,asılmasının 6. gününde bütün Alibeyköy işçilerinin gözü Demir Döküm! 
deydi. İçerde de Demir Döküm işçileri sendika dan bir haber bekliyor, grevi başlatmak için tem silcileri zorluyordu. Ama revizyonistler Demir Döküm'ün greve girmesini önlediler. İşçilerin grev isteğini bastırmak için dağıttıkları bildiride gösterebildikleri tek sebep ise sendika kasalarının boşalma korkusuydu. "Devam eden grevlere yeni fabrikalar eklenirse, Maden-İş'in kasaları boşalırdı”.. "Zaten patronların isteği de buydu." "Her hangi bir mücadeleye girişmek, mesela üretimi düşürmek MESS'in ekmeğine yağ sürmek »lurdu", 

MESS'in ekmeğine yağ sürenin kim Olduğu kısa zamanda çıktı ortaya, Patronlar (o revizyonistlerin açık bıraktığı kapıdan saldırıya geçerek Demir Döküm dahil 12 yerde birden lokavt ilan ettiler. 

Sendika kasalarının boşalmasıkonusuna gelince. Evet, revizyonistler Maden-İş'in kasalarını düşünüyorlardı. Ama onları düşündüren kasaların boşalıp boşalmayacağı değil. nereye boşalacağıydı. 30-40 bin işçiye birden grev yardımı yaparlarsa 100 milyon lirayı birden o nasıl cebe indirirlerdi! Politika gazetesinin 10 milyona varan zararı nereden kapatılır, İGD'liler nasıl beslenirdi! 

İşçi sınıfının burjuvaziye karşı verdiği mücadelede tayin edici olan kasaların gücü olsaydı, işçiler hiç bir grevlerini başarıyla bitiremezler. 
di. Çünkü burjuvazinin kasaları her zaman işçilerinkinden güçlüdür. Sonucu tayin eden kasaların gücü değil, inanmış insan kitlesinin gücü - dür. 


İşte revizyonistler' asıl bu güçten korktuk- 
.ları için Demir Döküm işçilerinin ve diğer fabrikaların greve girmesini engellediler, Çünkü onlar biliyorlar ki, işçi sınıfının her birleşik eylemi işçi düşmanlarının maskesini biraz daha düşürecek, işçiler için bir mücadele okulu olacaktır. 


Sendikacı kılığındaki 
KGB ajanı 
Türkler'in evinde 

ne arıyor? 


sendikacı kılığında gönderdiği KGBajanı dostumuzla Kemal Türkler'in evine yapılan, Er - türk-Meriç ve diğerlerinin de hazir bulundukları gizli toplantı çok yararlı geçmiştir. 
Sayın ajan DİSK'teki son gelişmelerle ilgili yeni talimatları iletmiş, beceriksizliğimiz - den dolayı bizi azarlamış ve ülkemizden ayrılmıştır" diye yazamazdı ya. 


Maden-Iş 1. Bölge Temsilcileri de UDC'yi reddetti 


"Sizi izlemek işçi sınıfına ihanettir !, 


Geçtiğimiz günlerde revizyonistler, 
4. Bölge'de olduğu gibi Maden-İş 1. Böl ge'de de bir toplantı düzenlediler. Revizyonistlerin niyeti, oraya gelen temsilcelere UDC'nin reklamını yapmak ve UDC komiteleri kurmaya çalışmaktı. 

Ama toplantıya katılan temsilciler revizyonistlerin heveslerini kursaklarında bıraktılar. Toplantıda bulunan bir baştemsilci, bir konuşma yaparak temsilcileri Rus uşaklarının karanlık emellerine alet olmamaları içinuyardı. 
Daha sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: 


“Biz biliyoruz ki siz, DİSK'i sahte TKP'nin kuyruğuna takmak  istiyorsunuz. Biz sendikamızın, DİSK'in Bağ sızlığını istiyoruz. 


o "Biz Politika gazetesinin (o hesabı görülmeden, DİSK-KENT'in hesabı görülmeden, UDC'nin hesabı görülmeden kongreye gidilmesine karşıyız. Sizden hesap soracağız. Grevlerimizidağılma- nın eşiğine getirdiniz. Sizi izlemek iş çi sınıfına ihanettir," 


Yine bir başka baştemsilci de, revizyonistlere ve UDC'ye karşı çıkanbir konuşma yaptı. Bu konuşmalar toplantıdaki temsilciler tarafından ilgiyle 

, dinlendi. Bunun üzerine revizyonistler UDC'yi dayatamıyacaklarını anladılar. 
Rus uşakları UDC komiteleri kurama- dan toplantıyı bitirmek zorunda- kaldı- 

«Jar. 

Görüldüğü gibi işçi sınıfı fabrika, bölge bölge 


fabrika revizyonistlerin 
UDC sahtekarlığını boşa çıkarıyor. İşçi sınıfı revizyonist çeteye hep aynı cevabı veriyor: "UDC'nin hesabını görecegiz!" 


TÜRK-İŞ 16 HAZİRAN GREVİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ 


Türk-İş, 16 Haziran 1976 
tarihinde İzmir'de © uyguladığı 
24 saatlik uyarı grevi nedeniyle 
16 milyon lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu karar 
MESS'in TÜRK-İŞ aleyhine aç- 


tığı dava sonucunda İzmir İş 
Mahkemesi tarafından verildi. 

Bu kararın işçi genel grev talebine karşı yönel diği açıktır. Bu tür kararlarla işçi sınıfının genel grev hakkını 


önlemek mümkün değildir. İşçi sınıfının demokratik hakların- dan yana olan herkes, TÜRK-İŞ aleyhine verilen bu karara kar şı çıkmalı veprotesto etmelidir. 


sınıfının 
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> “Kerim Yılmaz.ibrahim Yılmaz, 


Seydi şehir Alüminyum Tesisleri üzerine son aylarda çok şey söylendi, çok şey yazıldı, Enerji Bakanı Seydişehir'in sürekli zarara yol “açtığını belirterek, iki ünitenin kapatıldığını açıkladı. Uzmanlar Seydişehir'in Türkiye'nin enerjisinin büyük bir kısmını yuttuğunu, buna rağmen zarar - dan başka bir şey üretmediğini açıkladılar, Netice olarak bütün Türkiye bu tesislerin | başbelası ulduğuna karar verdi; 


Ama bu konuda tamamen başka bir ağızla konuşanlar da var. Yeni Çarlar tam da Seydişehir konusunda gürültünün koptuğu ve iki ünitesinin kapatılacağının açıklandığı günlerde bakın neler yazıyorlar; 


"Fabrika sadece Yakın ve Orta Doğu! daki benzeri işletmelerin en büyüğü değil, aynı zaman da gerek bilim ve tekniğin en son kazanımlarının gerekse, .. alüminyum üretiminin tüm aşamala - rının uygulandığı dünyanın sayılı kombine fabri - kalarından biridir, 


"Sovyetler Birliği fabrikanın kurulması için avantajlı koşullarda Türkiye'ye kredi açtı, gerek 


Gazipaşa'nın Doğanca köyünden Yaşar Yılmaz. Muzaffer 


Yılmaz, Hakkı Belen Mustafa Be 


le; Celal Gülcan, Hasan Yılmaz, 


Kerim Avcı, Mustafa Şahin, Ali 
Yılmaz, Ali İhsan Yılmaz. Ke- 


mal Yeni: 

“Biz Doğanca bölgesinde çalışan orman işçileri ve “ orman köylüleri olarak MC'nin bugün en azgın sömürücü olan iki siiper devletle yapmış olduğu ve va pacağı tüm anlaşmalara hayır diyoruz, Ne Amerika Ne Rusya sloganı tüm dünyada çınlamalı - dır," 


ANLAŞMASINA HAYIR 


yacaktır, Rusya ile yapılacak olan anlaşma değildir, Rusya’ nın hançerlerinden biridir.” 


— > a A = 
Usküdar'dan Sinan _ Doğan. 
Alişan Derin, Fethi Demir, Meh - met Gökçe, İsmail Aydın, Gazi 
Halis, Ali Yavuz; 

"MC'nin Rusya ile imzalaya cağı idostluk ve işbirliği! anlaş - masına hayır diyoruz! Savaş kun dakçısı olan Rusya'ya karşı Üçüncü Dünya ülkeleriyle birlik ve dayarışma istiyoruz. 
milli bağımsızlığın düşmanı MC! 
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li teknolojik donatımı ve malzemeyi verdi, 

" Bugün fabrika tümüyle işletme halindedir ürünleri gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gittikçe artan sayıda alıcı bularak satılmaktadır. 

“SSCB yardımıyla kurulan alüminyum fabrikası tümüyle Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir.Bu du rum bağımsız ulusal Türk ekonomisinin güçlen - mesine yardım ediyor. 

"Seydişehir Aliminyum Fabrikası'nın gele - ceği çok parlaktır, " (Sovyetler Birliğinin Ankara Büyükelçiliği bülteninden) 

Doğrusu zeytinyağı gibi su yüzüne çıkmanın böylesi az görülür. Yeni Çarlar kimi aldatacak - larını sanıyorlar? Rusya'nın "ulusal Türk ekono. 
misinin güçlenmesine yaptığı yardımı" görmeyen kalmadı, Bakanın açıklamasına göre iki ünitenin durdurulmasıyla Türkiye 700 milyon lira zarara uğrayacak, İşte sosyal-emperyalistlerin ballan - dıra ballandıra anlattıkları "yardım" ! 


Yeni Çarların tam da Seydişehir'in büyük za - rara yolaçtığının açıklandığı günlerde alelacele böyle bir reklam kampanyasına girişmelerinin 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BALIKESİR 


Susurluk'tan Zehra oSezer 


pena e am and İle din sö ven len Erke gehan Araç, Filiz Çelebi, Peri - han Temiz, Suna Selçuk, Pervin 
Zengin, Nadide Atar, Meral Araç 


"Halkımızın baş düşmanları olan, Türkiye'yi . sömürmekten başka bir amaçları olmayan ABD emperyalizmi ve Sovyet sosyal — emperyalizmi ile olan her türlü anlaşma bize yoksulluk, kölelik - 


ten başka birşey getirmez, Halkın “Sesönin Açtığı kampanya des -# 


tekliyoruz, ” À 


Mustafa Yalım(işçi), Gönül 
Var (memur), Hülya Var(işsiz ). 
Zehra Yalım(öğrenci). o Gülcan 
Var (öğrenci): 

"Yeni Çarlar'la “apılacak olan 'işbirliği' anlaşması bir dost luk anlaşması değildir, Halkımızı sömürecek ve Yeni Çarların emperyalist emellerine hizmet 


Kahrolsun 


Rİ a 
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Gönül Pınarlı, Semra. Sezer,Na- 


bir sebebi var elbette. Bunu. da yazının sonunda anlıyoruz: ; 

"Sovyetler Birliği ve Türkiye arasmda,Türkiye tarihindeki ilk alüminyum fabrikasının kurulmasında yapılân ve ileriki genişletme çalış - malarında sürdürülecek olan başarılı işbirliği, Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesine önemli katkıda buluna - caktır," 

Sosyal-emperyalistlerin Seydi şehir'le Tür - kiye'ye getirdikleri, nasıl bir dostluk vâadettik - lerini de ortaya koymaktadır. Yeni Çarların söz .de yardımları onların aç gözlü tefeciliğini veem peryalist yüzünü halkımızın yakındân tanımasına önemli katkıda bulunmaktadır. 
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Yomra proleter devrimcileri adına Hüseyin Keleş: 


"Biz Amerikan emperyalist lerine boyun eğmediğimiz gibi, 
Rus sosyal-emperyalistlerine de boyun eğmeyeceğiz. Yolumuzun üzerine ne kadar barikatlar koyarlarsa koysunlar, bizi ne revizyonistlerin aldatıcı çizgisi,ne emperyalislerin yumuşama palavraları davamizdan alıkoyama- 


Bu hafta kampanyamıza 973 yurttaş ka- 


GAZİANTEP 


İslahi ye'den Ökkeş Özdemir 
(ilkokul 5. sınıf öğrencisi) 

“Rusya bütün bitki ve tahıllarımızı ucuza almak istiyor, Bu 


devir ağaların devri, Ama bu böy 


le gelmiş, böyle gitmeyecektir, 

Demirel boğazları Rus gemileri ne açtırdı. Rusya'nın boğazlarımızda ne işi var? Bizi sömüren böyle ağaların hesabını görece - giz, Hiçbir zaman ağaların kö - lesi olmayız." 


konulu toplantıdan 241, ÇORUM: Üçköy köyüm- 


edecek bir anlaşmadır. Rusya!- nın bize yapacağı 'yardım' bizi 
O'na bağımlı kılar, Bu nedenle bu anlaşmaya karşı çıkıyoruz, " 


"Sovyetler Birliği ile Tür kiye arasında imzalanacak anlaş ma dostluk anlaşması değildir. 
Bunun için Halkın Sesi'nin açtığı 'Yeni Çarlarla İşbirliği Anlaş = e Eyi masına Hayır' kampanyasına ka- z tilıyorum, " 


luk'tan Il, İSTANBUL: Üsküdar'dan 9, 


BATI 


tıldı. Elimize ulaşan bu imzaların illere göre dâğılımi şöyle: 


KAHRAMANMARAŞ: Minehöyük'te oynayan Halk Tiyatrosu oyunundan 262, Topaluşağı köyünden 7. ANKARA: Üç Dünya Teorisi 


İSTANBUL .,.:.....10 545 


ERZİNCAN....... 


K. MARAS 
İZMİR 


den 120, TOKAT: Zile Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinden 80, İZMİR'den 74, HATAY; Samandağ'dan 37, ANTALYA'dan 36, ERZİN-CAN:Ulalar köyünden 24, TUNCELİ; Kırmızıköprünün Çakırkaya köyüden 22, ELAZIĞ'dan 22, BOLU: Mengen'den 20, BALIKESİR:Susur- 


2 885 


2199 


ALMANYA: Frankfurt'tan 7, TRABZON: Yomra'dan |, 


Böylece kampanyamıza katılan yurttaşların sayısı 85 628'e ulaşmış bulunuyor. Bu imzaların illere göre dağılımı ise şöyle; 


ÇEŞİTLİ İLLER 


